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Ingezonden stuk door Marinus Sporken…….. 

 

                                  Hallo  odd  fellows,  

 
               Hier  een leuk  overzichtje  van  de oude  marinehap,  

 
 
In  de jaren  vijftig,  toen  er nog weinig  ontspanningsmogelijkheden  

waren  aan  boord  van  schepen  of instellingen  van  de Koninklijke  Marine,  was 
"de warm  hap"  een hoogtepunt  in  het  sobere  marineleven.  
 

Naar  de warme  hap  werd  met  verlangen  uitgekeken.  De maaltijd  was niet  
gevarieerd  en hij  was eenvoudig  van  samenstelling.  De rantsoenen  die 

verstrekt  werden  waren  onvoldoende  om de maag  van  een Hollandse  jongen  te 
vullen.  Het  systeem  van  "tafelgelden"  was nodig  om de maaltijden  te 
verfraaien  en aan  te vullen.  Ondanks  het  toch  nog krappe  budget  werden  

door  botteliers,  koks  en hofmeesters  hoogstandjes  verricht  om tot  een 
smakelijke  maaltijd  te kome n.  
 

De vroege vogels die op maandagochtend  de haven  of marinekazerne  
betraden,  werden  getrakteerd  op de lucht  van  "snert".  Men  was gelijk  

klaar  wakker.  Het  was maandag,  de dag van  de snert  met  nasi  - bami  of witte  
rijst  met  goulash.  Maar  de hoofdzaak  was snert.  Een traditie  bij  de Koninklijke  
Marine.  

 
De samenstelling  was vrij  eenvoudig:  men  trok  bouillon  van  een varkenskop  

of hamschijven,  zwoerd,  erwten,  prei  en andere  groenten.  De dan  verkregen  
soep werd  rijkelijk  voorzien  van  dobbelsteentjes  spek  en werd  "snert  met  
drijfijs"  genoemd.  In  een later  stadium  werd  er õs maandags  ook  de bekende  

bruine  bonensoep  geserveerd.  Als  er snert  op het  menu  stond  dan  werd  er bij  
het  avondeten  "theewater"  oftewel  doorgeslagen  snert  geserveerd.  Dit  
"theewater"  bestond  uit  het  restant  snert  van  het  middagmaal,  dat  was 

fijngewreven  door  een zeef en bij  de broodmaaltijd  werd  opgediend.  
 

De woensdag  was een feestdag  bij  de Marine,  de dag van  "de rijsttafel".  
De doordringende  geur  van  gebakken  kroepoek,  ragout,  sajoer  lodeh  en 
diverse  sambals  hing  op en in  het  schip  of de instelling.  De sambals  waren  te 

verdelen  in  drie  groepen:  rauwe  sambal,  sambal  goreng  en sambal  boeboeks.  
 

Vergaderingen  of afspraken  werden  verzet,  speciaal  voor  de rijsttafel.  
oudgedienden  of werfianen  kwamen  regelmatig  bij  de oude  Zuiderkruis  een 
hapje  ophalen  en stonden  zelfs in  de rij  met  potjes  en pannetjes  (gamellen).  

Deze "nasi  of rijsttafel"  was ook  tr aditie  bij  ouderdagen  of grote  vergaderingen.  
 
De donderdag  was ingeruimd  voor  de "Hollandse  of Zeeuwse rijsttafel".  

Dat  was voor  de botteliers,  koks  en hofmeesters  - naast  de woensdag  - de 
topdag.  Zij  hadden  dan  de mogelijkheid  om hun  vakkennis  ten  toon  te spreiden.  

De Hollandse  of Zeeuwse rijsttafel  was een uitgebreide  maaltijd  bestaande  uit  
rijst,  schijven  gebakken  aardappels,  bruine  bonen  of grauwe  erwten  
(raasdonders),  veel sla,  tomaat,  augurken,  komkommers,  speklap  en 

spekvet  met  kaantjes  (schipper).  
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De Chef  d'  Équipage  bij  de Marine  werd  "Kaan"  genoemd,  vandaar  die 
associatie  met  de naam  "schipper"  voor  kaantjes.  Wat  vooral  niet  vergeten  
mocht  worden,  waren  de uitjes.  Gebakken  en rauwe  uitjes.  Daarnaast  

natuurlijk  sambal  en piccalilly.  Door  de toeloo p van  buitenstaanders  werd  de 
maaltijd  vaak  verzet  en/of  aangepast.  Bij  deze maaltijd  waren  de 

seizoensgebonden  artikelen  belangrijk.  
 
Wat  ook  traditie  van  het  zuiverste  water  was,  was het  "proefbordje".  Dit  was 

een begrip  voor  iedere  marineman.  Het  beston d uit  het  voorproeven  van  de 
maaltijd  door  de Commandant,  de Eerste  Officier  en de Arts.  Deze ceremonie  

werd  verzorgd  door  de Chefkok.  
 
De menulijst  bij  de Marine  stond  vast  op hoofdlijnen,  alleen  het  toebehoren  

verschilde  vaak.  Op de donderdag  (Hollandse  of Zeeuwse rijsttafel)  was de 
"stamppot,  zuurkool  met  leuning"  (worst)  een favoriete  maaltijd.  Of de "oranje  
rats",  stamppot  wortelen  en uien  en stamppot   boerenkool  met  

leuning  of gehaktbal  uit  blik.  Verder  werd  er vaak  "provinciaal"  op 
tafel  gezet - vooral  op dinsdag  - wat  bestond  uit  een stevige  ragout  met  veel vlees, 

wortelen  en doperwten.  en het  klapstuk  niet  te vergeten.  
 
In  de jaren  vijftig  was in  het  menu,  de vrijdag  gereserveerd  voor  de Rooms  

Katholieke  bemanningsleden.  Die  mochten  toen  op vrijdag  geen vlees eten,  
dus  was het  vis!  Gekookte  of gebakken  aardappelen  met  wortelen  en 

doperwten  (punten  en strepen).  Op Goede Vrijdag  werd  er vaak  stokvis  op het  
menu  gezet. Dit  werd  door  niemand  gegeten en ging  rechtstreeks  naar  de 
spoelington.  

 
Oud  Marineofficieren  aten  vaak  bij  of na  afloop  van  zeilwedstrijden  of 
andere  samenkomsten,  het  zogenaamde  "zeven gangen  menu".  Dat  bestond  uit  

stokvis,  rijst,  stroop,  bonen,  schijfjes  aardappelen  en uien  of augurken,  
soms  sla.  

 
De avondmaaltijd  (theewater ) was karig  en bestond  uit  brood,  smeerkaas,  
jam,  muisjes  gekleurd  (technicolor),  sardines  en hagelslag  gewoon.  Vaak  werd  er 

een schijf  gebakken  bloedworst  met  een schijf  appel  er op als  
aanvulling  geserveerd.  Ook  kwam  er af en toe "gebakken  marinier"  op 
tafel.  Dat  was een gerecht  dat  bestond  uit  gebakken  cornedbeef,  uien  en sambal.  

Vaak  bestond  het  echter  uit  blokjes  gesneden  boterhamworst  (Leusderheiworst).  
 

Binnen  het  korps  mariniers  was men  niet  gecharmeerd  ten  aanzien  van  de 
benaming  "gebakken  marinier ". De smeerpastei  uit  blik  werd  amper  gegeten 
op brood,  maar  werd  wel  vermengd  met  uien,  mayonaise,  paprika,  chilisaus,  

gesneden  komkommer  en opgediend  op schalen,  gegarneerd  met  sla,  tomaten  en 
ei. 

 
De "Duitse  aardappel"  was een delicatesse  en een favorie te hap  bij  de 
mijnendienst  en de "witte  vloot"  (Hydrografische  Dienst).  De samenstelling  

van  de "Duitse  aardappel"  bestond  uit  gebakken  aardappelen,  spek,  ham  en 
uien.  Het  werd  veel gegeten bij  veeg- en dregwerkzaamheden  van  de 
Mijnendienst,  die in  de avon d of nacht  plaatsvonden.  Wekelijks  werd  het  

afgewisseld  met  rijst  en kippenlevertjes.  
 

In  de jaren  vijftig  had  het  wachtvolk  's avonds  en õs nachts  weinig  te eten.  
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Er  waren  wel rantsoenen  maar  die bestonden  veelal  uit  brood  met  weinig  

beleg. Dit  brood  werd  dan  geroosterd  en bestrooid  met  suiker,  dan  was 
het  nog wel te eten.  
 

De "bakszeun"  was naast  een traditie  ook  een begrip.  Het  was meestal  de 
jongste  matroos  en hij  diende  zorg te dragen  voor  de maaltijd  aan  "de bak"  

of "klas".  Dat  hield  in:  tafeldekk en,  onderhoud  van  het  "komaliwant"  
(bestek  en servies)  en het  ophalen  van  de rantsoenen.  Daarnaast  tuigde  hij  de 
hangmat  of kooi  op van  de baksmeester.  

 
Het  serviesgoed  was herkenbaar  aan  kleuren.  Het  commandantservies  was 

wit  met  een groene  rand.  Dat  van  de officieren  was wit  met  een paarse  
rand,  van  de onderofficieren  wit  met  een blauwe  rand  en dat  van  de korporaals  
en manschappen  was gewoon wit.  

 
De koffie  werd  gezet in  een perculatorpot,  die was verstrekt  ( of versterkt?)  met  
een zeefje. Onder  in  de pot  een klein  beetje  suiker,  dan  liep  de koffie  beter  door.  

Soms werd  er gebruik  gemaakt  van  een "batterijlap  in  een ring"  om koffie  te 
zetten  boven  een koffieketel.  

 
Voor  deze serviesonderdelen  zijn  op bepaalde  kazernes  vitrines  ingericht  
waar  ze zijn  te bezichtigen.  Het  zijn  ook  vandaag  nog gewilde  artikelen  

voor  verzamelaars.  
 

De tijden  zijn  veranderd,  we hebben  meer  ontspanningsmogelijkheden,  
maar  de zorg voor  de voeding,  de "warme  hap",  zal bij  de Koninklijke  
Marine  altijd  een hoogtepunt  blijven.  

 
éGroeten Rinusé             Dulu  Stampur,  
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Het bestuur heeft besloten om ñWho the fuck is Frans van Es?ò als een 
soort vervolgverhaal te publiceren in ôt Schrijfhoutje. Wij hopen dat u er 
veel leesplezier aan beleeft. 

 
 

Wat misschien uit de titel moge blijken, is dat weinig mensen Frans kennen. 
Dit is in totale tegenspraak met de werkelijkheid. Zeker in de Koninklijke 
Marine kent bijna iedereen Frans van Es, van hoog tot laag en van jong tot 
oud. Het oudere leergoed onder ons kent Frans nog wel persoonlijk of 
hebben hem zijdelings meegemaakt. De jongere garde kent hem van ‘horen 
zeggen’, maar allen hierboven beschreven kennen wel een aantal van zijn 
avonturen of anekdotes. Hierdoor alleen al is Frans een levende legende in 
de Koninklijke Marine in het algemeen en in de duik- en demonteergroep in 
het bijzonder. Dit boek is zeker voor de ‘kenner’ een bevestiging van datgene 
wat wij allang wisten. De rebel, de ruwe bolster, de Hagenees, shockerend, 
ad rem, met een zeer groot gevoel voor humor, dat is Frans van Es! En ík 
heb het genoegen om Frans tot mijn weinige echte vrienden te mogen 
rekenen. 

 

J. van Dijk 

kapitein-luitenant ter zee, 

Hoofd afdeling Duik- en Demonteerzaken 

  

óWho the fuck is Frans van Es?ô 
 

Voor velen is deze vraag compleet overbodig. Zij weten wie Frans is; de ex-

marineman wiens levenswandel en marine carrière zó bizar is, dat iedereen het 

er over eens was ‘dat je daar een boek over zou kunnen schrijven’. 
 

Gelukkig is dat nu gebeurd. Uiteraard is er maar één die dat kan en dat is 
Frans zelf. Voor hen die Frans kennen is dit boek een heerlijke herkenning 
van al zijn stoere verhalen die hij nu eindelijk op zijn eigen (en vooral 
eigenwijze) wijze aan het papier heeft toevertrouwd. Wat overigens niet wil 
zeggen dat het papier daar zelf blij mee zal zijn; het heeft de drukker, naar 
het schijnt, ook grote moeite gekost om inkt te vinden die de 
opzienbarende en soms schokkende gebeurtenissen uit het leven van 
Frans kon en wilde vasthouden. 

 

Wie Frans nog niet kent, staat een fantastische gebeurtenis te wachten. U 
zult kennismaken met het levensverhaal van een uniek mens; een verhaal 
dat het verdient om vertelt te worden. Een ‘bijzonder moeilijk opvoedbaar’ 
jongetje dat tot grote opluchting van zijn omgeving bij de marine tekende 
voor 6 jaar; het zouden er uiteindelijk 34 worden. Maar ik heb slecht nieuws 
voor de marine; zij zijn er na al die tijd niet in geslaagd om het ‘bijzonder 
moeilijk opvoedbare’ er bij Frans uit te krijgen. Gelukkig maar. Zodoende 
kunnen wij nu intens genieten van zijn omzwervingen over de wereldzeeën 
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en in menig vreemd land. We volgen zijn grillige loopbaan van matroos 3 e 
klasse naar duikmeester/ demonteur, de EOD, de DDG tot en met 
opperschipper(adjudant); en uiteraard zijn tweede carrière als ‘Tattoo Frans’. 
Om nog maar te zwijgen over de talrijke ‘amoureuze aanvaringen’ met het 
andere geslacht (lees: harde seks). Maar bovenal is dit boek doorspekt van 
de unieke humor van Frans die zijn oorsprong vindt in zijn geboortegrond 
Den Haag. 

 

Kortom: voor u ligt het leven van Frans van Es, vereeuwigd in drukinkt en 
papier. Hoewel Frans met zijn geliefde Nel voorlopig nog niet zijn houten jas 
aan zal trekken en zich onvermoeibaar te buiten gaat aan alle geneugten des 
levens op het bloedmooie Curaçao, ben ik zielsgelukkig dat zijn autobiografie 
nu al geschreven is. Door hem zelf. Bijzonder eigenwijs, inderdaad. Hoewel 
ik weet dat het wederzijds is, wil ik tot slot zeggen dat ik het een voorrecht 
vind om Frans te kennen. Ik weet dat dit geldt voor alle mensen die hem in de 
loop der jaren hebben ontmoet, hoewel er bij het verschijnen van dit boek 
ongetwijfeld ergens in een bejaardentehuis een gepensioneerde 
marinecommandant zich dodelijk verslikt in een sudderlapje. Het zij zo. Maak 
de veiligheidsriemen vast, sla een vat bier achterover en geniet van de 
onvoorstelbare achtbaan van het marine leven van Frans van Es. 
 

Alle hens aan dek! 

 

Sjaak Bral, 

 

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande toestemming van de auteur. 

 

Druk: Drukkerij Voortvaren Smits 

Uitgave: Uitgeverij “De Nieuwe Haagsche” 

Noot van de uitgever: 

Alle woorden die in het marine jargon worden gebruikt zijn onverkort 

opgenomen in de tekst. Op geen enkele wijze zijn deze woorden te 

beschouwen als krenkend of discriminerend voor vrouwen en/of groepen. 

Frans van Es werd als ‘vredeskind’ geboren te ’s-Gravenhage op 29 mei 
1945 als tweede en laatste telg in een gezin van vier personen. Hij zou 
volgens zijn vader en verwekker een symbool voor rust en vrede worden. 
Helaas, niets was minder waar. Overal waar hij zich vertoonde, wekte hij 
ongewild agressie op. 

 

Het begon reeds op de kleuterschool. Waar een ander kind een standje kreeg, 

werd hij in de kast opgesloten. Moeders werden gewaarschuwd dat hij een 
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slechte invloed op de andere kinderen had. Dat had hij deels te danken aan zijn 

vuurrooie haar, dat in die tijd als een schande dan wel als een handicap werd 

beschouwd. Daardoor bevond hij zich altijd in de oppositie en liet zich door 

niets of niemand beledigen of uitschelden. Er werd meteen gemept en wel zo 

dat zijn slachtoffer nog dagen daarna met de sporen daarvan rondliep. Werd 

echter de overmacht te groot, dan werd zijn broer erbij gehaald, die de zaak 

dan verder opknapte. Hij mocht op straat dan ook nooit meespelen, wat 

ontaardde in pesten en treiteren. Op de lagere school werd het geen haar 

beter. Er werden in totaal drie lagere scholen versleten. Men begreep hem niet 

en dat is zo gebleven totdat hij naar de Mulo ging. 
 

De pubertijd verliep óók al niet vlekkeloos, omdat hij zich bewust werd van 
zijn belangstelling voor en zijn aantrekkingskracht tot het andere geslacht. 
Dat betekende onder meer dat hij, wanneer een ander braaf aan zijn 
huiswerk zat, óók met huiswerk bezig was. Alleen: niet in een 
studeerkamer, maar in een slaapkamer. 
 

Zijn ouders hadden er slapeloze nachten van. ‘Neem eens een voorbeeld 
aan je broer’, hoorde hij dagelijks. 
 

Zijn moeder was werkzaam in het onderwijs en hij was nu niet direct een 
toonbeeld van reclame voor haar. Hij werd regelmatig gespot met 
vrienden en vriendinnen van dubieus allooi, die alleen maar bezig waren 
met het bedenken en uitvreten van rottigheid. 
 

Zijn vader was werkzaam bij de technische dienst van het toenmalige 
staatsbedrijf der PTT en was vaak van huis. Wanneer hij thuiskwam, waren 
de rapen meestal al gaar, omdat hij regelmatig naar huis belde om te 
informeren of er nog bijzonderheden waren – en die waren er bijna altijd. Al 
met al heeft Frans een strenge opvoeding gehad en geen enkele maatregel 
was zijn ouders te dol om hem op het rechte pad te dwingen, maar helaas. 
Vandaar het contract bij de Koninklijke Marine, want daar zouden ze wel 
raad met hem weten, en dat wisten ze ook. 

 

DEEL 3 

De slager 

De volgende avond gingen we een biertje kopen en daar ontmoetten we in 
de kroeg een slager uit Hoorn. Er werd over en weer een beetje bier 
geschoven en toen hij vroeg of hij het schip eens mocht zien was dat 
akkoord. Maar dan moest hij wel iets te eten meebrengen. Dat was voor een 
slager natuurlijk geen enkel probleem. 
 

Na ongeveer een half uur meldde hij zich met echtgenote en een streng 
karbonades op de steiger van het haventje te Hoorn. ‘Welkom aan 
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boord!’ Veel meer dan de eenpersoons recompressietank, de 
dubbelwerkende handpomp, de brug, de machinekamer en het 
hoofdluchtbord was er aan boord niet te zien, buiten de koelkast dan. 

 

Na een paar bieren, toen haar echtgenoot zich even terugtrok om een golf 
oud bier te lozen, liet mevrouw-de-slager doorschemeren dat het na zoveel 
jaren huwelijk niet meer je dàt was. Deze opmerking verklaarde haar meteen 
vogelvrij. Maar de slager was niet achterlijk. Hij had waarschijnlijk vaker met 
dit bijltje gehakt en was behoorlijk op z’n hoede. Wat wil je als je je eigen 
kwaliteiten kent en met je vrouw, die er zeker niet onaantrekkelijk uitziet, aan 
boord van een schip zit met een stel hanige duikers? Zij wilden haar stuk 
voor stuk wel troosten dan wel op de tekortkomingen van haar echtgenoot 
inhaken. Na verloop van tijd stelde mevrouw-de-slager voor om naar huis te 
gaan, wat haar man een strak plan vond. Dan hoefde hij haar tenminste niet 
meer in de peiling te houden. Maar de slager juichte te vroeg. Wij werden 
allemaal uitgenodigd om mee te gaan. Eenieder liep voor zichzelf al een plan 
te maken om mevrouw-de-slager tussen de lakens te krijgen. Thuis 
aangekomen werd er een doos bier voorgaats getrokken en werd er 

aangevangen met zuipen. Ik had voor mezelf bedacht om haar, wanneer de 
slager dronken zou zijn, achterlangs een veeg te geven terwijl zij over de 
leuning van de bank zou hangen waar hij bezopen op lag te meuren. 
 

Van het hele feest kwam geen moer terecht, omdat die klote-slager niet 
dronken was te krijgen. Rond half vier in de morgen zijn we dan ook zonder 
succes aan boord teruggekeerd, tot groot genoegen van de makker die de 
wacht had. 
 

 

Giroblauw 

 

De volgende avond werd er weer een bezoek gebracht aan het plaatselijke 
etablissement. Al snel hadden we een aardige dame in ons midden, een 
gezellig mokkel, dat het wel zag zitten om een stel van die potente rakkers bij 
haar thuis uit te nodigen. Daar waren we altijd wel voor te porren, zo lang er 
een biertje was. Je wist van tevoren nooit hoe het zou aflopen. 
 

Bij haar thuis aangekomen bleek al rap dat zij er één was van het soort dat 
zich liggende staande hield. Natuurlijk was er altijd wel één die tegen betaling 
zijn piel wilde parkeren. Toen hij zich met haar terugtrok en wij een aanval op 
de koelkast deden, hoorden we een gesmoorde kreet uit de kamer ernaast: 
‘Hé eikel, kan je me niet eerst een beetje geil maken?’ Waarschijnlijk 
probeerde hij haar zonder een vingerhoedje spuug te lanceren. Maar de hele 
wip liep in de soep doordat Raoul op háár hoogtepunt de slaapkamer 
binnenliep om te vragen of er nog bier was. Hij werd eruit geflikkerd met de 
nodige verwensingen. 
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Maar dat was nog niet alles. Even later kwam ze de kamer binnen, pisnijdig 
op Raoul, terwijl ze hem uitschold voor kolere-dief. Toen ze naar de 
badkamer was gegaan om met haar irrigator een half miljoen kikkervisjes uit 
haar doos te spoelen, was dat apparaat verdwenen. Wij vroegen ons af 
waarom ze Raoul aanviel. Raoul had inderdaad haar irrigator gejat. Maar 
niemand zou hem verdacht hebben, ware het niet dat de slang van dat ding 
uit Raoul z’n zak hing. Gierend van het lachen verlieten wij het huis van 
ontucht. Maar voor de neuker had deze muis wel een staart. Bij gebrek aan 
contanten was hij zo bijdehand geweest om een girootje uit te schrijven. De 
rest van de week heeft-ie als een hond onder de brievenbus gelegen om de 
afschrijving te onderscheppen, omdat zijn rekening op beider naam stond. 
Na een weekend uitrusten van de vermoeienissen van deze intensieve 
oefenweek konden we er maandag weer met frisse moed tegenaan. 

 

De wet van Archimedes 

 

Op het lesrooster stond: ‘Oefeningen spuikom, standaardpak, schip/Argus.’ Het 

standaardpak is een uitrusting waarin de marine sinds mensenheugenis heeft 

gedoken. De gehele uitrusting woog ca. 96 kilo, te weten: koperen helm met 

corselet 40 kilo, voor- en achterlood 36 kilo, schoenen elk 10 kilo. Dit gewicht is 

nodig om op de bodem te kunnen blijven staan dan wel te werken.Alleen aan 

de oppervlakte ben je lomp en onbeholpen. Het is een pracht uitrusting, 

omdat je aangekleed wordt en ’s winters extra barang kunt aantrekken. 
 

Het was de bedoeling dat we een ijzeren kist zouden dichtmaken. Deze was 
voorzien van een vierkante deksel, die met een pakking ertussen moest 
worden dichtgeschroefd. Daarna kwam een ronde deksel met een 
ontluchtingsgat erin en een luchtslang aansluiting erop. Het was de bedoeling 
dat de kist, nadat alles goed was dichtgemaakt, kwam opdrijven wanneer er 
lucht op werd gezet. Als dat niet het geval was, dan moest het hele gevaarte 
op de hand via een vissersblok aan dek getrokken worden, omdat de Argus 
niet over een luchtlier beschikte. 

Je begrijpt dat dit geen pretje was, omdat deze oefening werd uitgevoerd op 
een diepte van ca. 35 meter. Ik was de laatste en toen ik aangekleed was en 
te water ging, liet ik me rustig naar de bodem zakken. Daar vond ik de kist 
met de deksels, de pakkingen, de steeksleutels en een zeildoekse zak met 
bouten en moeren. Ik meldde via de telefoon: ‘Aanvang werkzaamheden’, en 
toen ik het grote deksel wilde plaatsen, stootte ik op een groot basaltblok en 
nog één en nog één. Zonder erbij na te denken stopte ik de keien in de kist 
en maakte hem dicht. Kleine deksel erop met luchtslang en nadat er ‘Einde 
werkzaamheden’ gemeld was, kreeg ik het sein ‘Klaarmaken om op te 
komen’. 
 

Tijdens het opkomen had ik er al spijt van, maar er was toen niets meer aan 
te doen. Er werd lucht op de kist gezet door middel van een automatische 
luchtreduceer van het type D6000, waarvan zich er twee op het luchtbord 
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bevonden. Er gebeurde geen moer en de eerste verwensingen en ziekten 
kreeg ik reeds over me heen. Tweede reduceer erbij, maar nog geen 
resultaat. 

‘Godverdomme, het zal Van Es weer eens niet zijn! Wat ben jij voor een 
bokkelul?’ Onder verschrikkelijk gevloek werd de kist vanaf 35 meter naar de 
oppervlakte getrokken. Maar wie schetste een ieders verbazing toen bleek 
dat alles goed dicht zat, maar dat de kist bijna het water niet uit te tillen was. 
Toen-ie eindelijk aan dek stond, ben ik maar even naar de andere kant 
gelopen. Toen hij opengemaakt werd, wist ik zeker dat er niemand van mijn 
klas ooit in de hemel zou komen, zo erbarmelijk werd er gevloekt. Er werden 
plannen gesmeed van castreren met een roestige vork tot het eenvoudig 
verdrinken of uit elkaar trekken; want niemand geloofde me toen ik zei dat die 
stenen er al in zaten. Ik wachtte gelaten op wat er zou gaan gebeuren en 
daar kwam ik de volgende dag reeds achter. 

 

Seinlijn doorhalen 

 

Er stond een oefening in de haven gepland: het koppelen van zware buizen, 
als ik me niet vergis. Op de bodem aangekomen, koos ik positie om later via 
de seinlijn het gereedschap in ontvangst te kunnen nemen. Na de kreet 
‘Seinlijn doorhalen’ zat ik een minuut later met m’n nieuwe schoenen op de 
bodem, waarna m’n autosleutels volgden, m’n shag, m’n aansteker en m’n 
doos sigaren. Fijne jongens, maar oké: wie kaatst kan de bal verwachten. Ik 
zat nog in elkaar, ik had m’n ballen nog en was niet verzopen. Ik nam me 
wel heilig voor om die klote streken maar achterwege te laten, omdat het 
altijd op stront uitliep. 

 

De middagdut 
 

 

Er stond een middag theorie op het lesrooster. Dus werd er vóór- geschaft, 
teneinde om 11.30 uur aan de bar plaats te nemen met de kreet ‘Tijd voor de 
eerste, laat u maar doorkomen.’ Heerlijk was dat altijd, lekker anderhalf uur 
zuipen en ’s middags in de klas een beetje doezelen. Gelukkig bezat ik het 
vermogen om tijdens de middagdut de behandelde stof op te nemen. Zodat 
ik, wanneer er vragen gesteld werden, daarop toch meestal het goede 
antwoord wel kon geven, tot groot ongenoegen van de instructeur, omdat hij 
mij er regelmatig van verdacht dat ik zat te snurken. Hoe bedenkt-ie het. 

 

 

Anna 

Er werden voorbereidingen getroffen voor de komende week. Er zou een 
cursus elektrisch snijbranden onder water volgen, die gegeven werd op het 
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duiktechnisch centrum van de mijnendienst- kazerne. Best leuk, een weekje 
in Den Helder.Na de eerste dag instructie volgden de voorbereidingen voor 
de volgende dag. Ik was die avond voornemens om eens een oude vriendin 
te gaan opzoeken, nu ik toch in Den Helder was. 
 

‘Hé Anna, da’s een tijd geleden! En wat zie je er goed uit.’ 
 

Ze liet me binnen en tot mijn ‘teleurstelling’ vernam ik dat haar man een 
avond weg was en dat het wel eens laat kon worden. 
 

‘Hè, wat jammer nou. Het zou leuk geweest zijn als ik hem even gedag had 

kunnen zeggen.’ 
 

‘Meen je dat nou echt?’ 

‘Nee, moet dat dan?’ 

 

Drie bier later zat ze half uitgekleed op de bank naast me en liet overduidelijk 

merken dat het alweer even geleden was dat er iemand aandacht aan haar 

had geschonken. En omdat ik de tijd van portieken en nauwe fietsenboxen 

ruim achter de rug had, trokken we ons terug in het echtelijke bed. Het gaf 

me telkens weer een kick, de gedachten alleen al, dat anders híj daar lag. 

‘Meid, hoe lang is dat geleden?’ 

‘Lang’, fluisterde ze. 

 

Ondertussen was ze bezig om van m’n lul een wokkel te maken. Dat was nog 
eens wat anders dan een lijk op lichaamstemperatuur dat bewegingloos 
onder je lag te wachten tot het weer voorbij was. Na een korte pauze en weer 
een paar biertjes verder vervolgden we ons liefdesspel, terwijl er nooit meer 
aan tijd of uur werd gedacht. De drank ging haar parten spelen en toen ze 
fluisterde dat ze in alle rangen en standen geneukt wilde worden, terwijl ze 
zich over me heen liet zakken, ging de slaapkamerdeur open. Haar adem 
stokte in haar keel en met een gesmoord 
 

‘Ben jij dat, Jaap?’ kroop ze van me af. 

‘Nee, dat is z’n geest’, zei ik laconiek. 
 

Toen ik m’n lul lag af te vegen aan wat later zijn zakdoek bleek te zijn, begon 
hij amok te maken. Ik zei nog: ‘Doe normaal, joh, die flats zijn zo gehorig als 
de neten en vóór ik het weet is m’n goede naam naar de kloten.’ Ik voelde me 
op dat moment eigenlijk meer een sociaal werker. ‘Een mens dat eenzaam is 
moet je opvangen, nietwaar?’ Ik heb me op m’n gemak gesopt en 
aangekleed. Ik was in uniform, en toen ik op de klok keek bleek het al bijna 
aanvang lessen te zijn. 
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Er was weer genoeg stof tot zeiken over mijn tenue, want dat zag er niet uit 
toen ik op de mijnendienst-kazerne aankwam. Ik moest me melden bij de 
chef-instructeur, de sergeant Koonen. Weer een hele preek. Hij was niet de 
gemakkelijkste en hij zou me deze hele week zeer scherp in de gaten 
houden. Hij kon best wat door de vingers zien, als de lessen er maar niet 
onder zouden lijden. Ik heb me de rest van de week keurig gedragen, op een 
klein incidentje na. Dat was toen de lastank schoongemaakt moest worden. 
Wanneer er een paar uur in gelast is, wordt het water smerig. Het moest elke 
avond ververst worden. De wanden werden afgesopt, want alles was 
aangeslagen. De tank was leeg, terwijl Jan Bladder al een paar keer om een 
emmer schoon water had geroepen. Ik tapte een emmer vol en smeet die zó 
van boven naar beneden de tank in. Niet alleen Jan, maar ook ik verbrak alle 
records: hij het trap opklimmen en ik het in veiligheid stellen van m’n 
ledematen. Wat stond-ie op z’n wipper, zeg! Maar de saamhorigheid in onze 
klas was zó sterk dat dit incident de volgende morgen alweer vergeten was. 

 

De paletot 

 

Vrijdagmorgen, tenue-inspectie. Het tenue werd geïnspecteerd mét paletot. 
De paletot is een lange onderofficiersjekker. Een klote-jas, niet te tillen, laat 
staan te dragen. Na mijn tenueverandering van muts en kraag naar platte pet 
en colbert – bij de marine Atjeh-jas genaamd – kreeg ik ook geld om een 
paletot te kopen. Ik vond dat pure verspilling en heb het bedrag aan Bacchus 
geofferd. Nog een gezellige avond van gehad en die klote-jas zou ik toch 
nooit dragen. 
 

Maar tijdens opleidingen werd je wel eens geconfronteerd met onzin als 
tenue-inspecties. En omdat de instructeur zijdelings op de hoogte was van de 
gesteldheid van de tenues van zijn cursisten, maakte hij dit ruim van tevoren 
bekend, om maar geen koopje te snappen. 
 

Hoe kwam ik zo snel aan een paletot? En zie, het geluk was een keer met mij. 

’s Avonds las ik in de krant een advertentie waarin zo’n jas te koop werd 

aangeboden. Ik erheen en mocht ’m hebben voor drie tientjes. Inpakken en 

wegwezen. De volgende morgen naar de kleermaker op de mijnendienst-

kazerne en ik zei tegen hem: ‘Nieuwe knopen en uitmonsteringen, stuk van 

de mouwen en van de onderkant af.’ De vorige eigenaar was namelijk een 

heel stuk groter dan ik. Maar een beetje kleermaker doet precies wat je 

zegt, dus beslist niets meer. Meedenken doet-ie óók niet, want daar is-ie 

niet voor ingehuurd. Ik haalde na twee dagen m’n jas op en bracht hem 

meteen naar de stomerij. Ik zou ze wel eens een poepie laten ruiken met 

dat eeuwige gezeik over mijn tenue. 
 

 

Vrijdagmorgen kwam ik, zo trots als een hond met zeven lullen, met mijn 
paletot in het plastic van de stomerij over de arm de valreep van de Soemba 
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opwandelen. Ongevoelig voor de diverse klote-opmerkingen liep ik naar het 
slaapverblijf teneinde mezelf in het nieuw te steken. Maar omdat er aan elke 
medaille een keerzijde zit, zat er ook aan mijn geluk een schaduwkant. 
Aangetreden op de steiger, stopte die ouwe met de rest van die zeikers 
uiteraard bij mij. 
 

Het gezeik begon al over mijn pet. De pet die ik droeg had ik van mijn vader 
gekregen, die bij de PTT werkzaam was. Een lekker licht petje, en met een 
petanker en een wit petkapje erom kraaide er geen haan naar. Als je de pet 
die door de Marine verstrekt werd, permanent zou dragen, zou je tegen je 
pensioen met versleten nekwervels lopen. Mij niet gezien. De commandant 
stond naar de zijkant van mijn pet te loeren en vroeg of ik vroeger bij de PTT 
had gewerkt. Ik dacht: ‘Krijg nou wat, hoe weet hij dat nou?’ Ik had namelijk 
de knoopjes aan de zijkant over het hoofd gezien. Daarop horen ankertjes te 
staan in plaats van posthoorntjes. 

 

Dit was de aanleiding om ook de rest eens nader te bekijken. Alles zag er 
keurig uit hoor, alleen zat in de taille van de jas een brede band en die had 
die rukker van een kleermaker niet veranderd. Het stond niet in de opdracht, 
dus bij mij hing die band nu in m’n knieholte. Verder heeft die jas ingebouwde 
zakken, zodat ook die ter hoogte van mijn knieën zaten. Ik moest met één 
hand de zijkant vasthouden, wilde ik iets uit m’n zak kunnen halen. Iedereen 
genoot natuurlijk weer en de onderofficier van politie trok met een grijns zijn 
boekje en vroeg: ‘Naam?’ 
 

‘Keetje Tippel, nou goed?’ Staat-ie me 
daar een partij lullig te kijken! 
 

‘Ik zit Godverdomme ruim zes maanden aan boord, en jij wilt beweren dat je 
nog steeds mijn naam niet kent? Het wordt tijd dat ze jou overplaatsen naar 
Bronbeek.’ 

 

Toen had ik het helemáál voor elkaar. Ik hoefde verder niet te blijven staan, 
maar mocht me wel na de inspectie bij hem op zijn bureau melden. Natuurlijk 
weer een hele preek en volgens hem moest ik het spel eens meespelen. Ik 
dacht: ‘Dom houwen en meelullen’, dus vroeg ik hem: ‘Welk spel?’ ‘Het spel 
van de eerste officier.’ 

Deze was geen duiker, maar wel een enorme kwijl, die er altijd op uit was 
om duikers te zieken. Dat heeft-ie geweten! De volgende dag ben ik tijdens 
de koffie met naald en draad naar z’n hut gegaan en heb een stukje van de 
voering van z’n paletot losgetornd. Een verse schol erin gestopt en keurig 
dichtgenaaid. Na ongeveer drie weken begon z’n jas te leven. Maakte hij ook 
eens mee dat ze nu over zíjn jas liepen te pijpen. 
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Koninginnedag 

 

Het liep tegen het einde van de opleiding en alles werd wat rustiger 
aan gedaan. Maar eerst zou Koninginnedag komen, die altijd een zuip- 
en stapfeest bij uitstek was. 
 

De eerste officier van de Soemba had weer iets nieuws uitgevonden. 
‘Eurèka!’ Na het gebruikelijke praatje van de commandant en het driewerf 
hoezee voor de koningin was het normaal aanvang zuipen. Nu zou er voor 
alle hens een film vertoond worden in de filmzaal. Niet te geloven, zo veel 
inventiviteit. Daar zaten we net op te wachten! Het was ook nog zo’n semi-
intellectuele kutfilm. Waarschijnlijk door hem zelf uitgezocht en waar 
niemand ene moer aan vond. 
 

Ik stond een beetje te morren, in zijn ogen amok te maken en de zaak op te 
jutten, toen hij tegen me zei dat ik beter kon opdonderen. De facteur, Jaap 
Roorda, die óók stond te gonzen, werd er eveneens uitgeflikkerd. Het grote 
toeval wilde dat Jaap tapbaas bij de manschappen was en zo gebeurde het 
dat wij reeds tien bier hadden weggedrukt toen het zooitje ongeregeld vanuit 
de filmzaal, met de krimpscheuren in hun nek van de dorst, al kankerend 
over die klotefilm aan de bar plaatsnam. De hofmeester was zo welwillend 
om een hap nasi op de bar te zetten, zodat we ook niet meer aan tafel 
hoefden en we lekker konden doorperen. 
 

Na een paar uur besloten we naar de Eerste Aanleg te gaan, de kroeg aan 
de haven waar we regelmatig ons biertje hapten. Na enige consumpties 
verkasten we naar Den Helder. Daar zijn we elkaar kwijtgeraakt. Op zichzelf 
is dat niet zo’n punt omdat we meestal in dezelfde kroegen kwamen, ware 
het niet dat het op Koninginnedag een gekkenhuis in de horeca was. 
 

Een blik in café ‘Klein Kras’ geworpen en daar zei er één dat ze naar het vbz-
gebouw waren (vbz = vereniging beroepsschepelingen zeemacht). Toen ik 
daar aankwam, vertelde één of andere lul aan de deur dat het vol was, dus 
moest ik maar een andere kroeg opzoeken. Stomverbaasd over zóveel tact 
en dat nog wel aan de deur van mijn eigen verenigingsgebouw, kon ik niet 
meer lullen toen er op datzelfde moment een marinier met aanhang werd 
binnengelaten. Ik greep die rukker bij z’n kladden en duwde hem opzij 
teneinde mij toegang tot de tap te verschaffen. Dat kon de lul moeilijk op zich 
laten zitten en zeker niet nu al z’n maatjes stonden te kijken. Overmoedig 
begon hij aan mijn uniform te trekken, terwijl hij mij duidelijk maakte dat ik 
niet welkom was. 
 

Hij onderschatte Frans, die deze keer toevallig in een keurig tenue was 

vanwege de koningin, maar wél twintig bier op had en die zo dwars was als 
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een biels en het niet pikte dat één of andere bokkelul aan zijn jas stond 
te trekken. Daar ik me in zo’n toestand niet liet verleiden tot een 
discussie, sloeg ik hem dwars door de ruit van de tochtdeur. De paniek 
was groot. Iedereen begon zich ermee te bemoeien en toen ik de vent 
met de grootste smoel beloofde dat wanneer hij niet oprotte, de tweede 
ruit voor hém was, bonden ze wat in. Wat mij het meest verbaasde, was 
dat ik er niet meer uit kon, want de deur zat op slot. Maar ook niet naar 
boven, want ik kraakte inmiddels weer van de droogte. 
 

 

Binnen enkele ogenblikken was dit vraagstuk opgelost. Daar waren ze, 
de jongens van de marechaussee. Vier man sterk, toe maar. Ik mocht 
plaatsnemen in de bus en op de brigade aangekomen werd er proces-
verbaal opgemaakt wegens mishandeling, geweldpleging, vernieling en 
openbare dronkenschap. Hoe verzinnen ze het? 
 

Dat heeft zo’n beetje de hele middag geduurd, dus mijn 
Koninginnedag was goed naar de kloten. Ik werd met dezelfde bus 
naar het station gebracht, omdat ze wilden dat ik op de bus naar van 
Ewijcksluis zou stappen. Ze konden wel zo veel willen. Ik moest er 
toevallig ook wel zin in hebben. Toen ze weg waren, ben ik op m’n 
gemak de Koningstraat in gewandeld. In de eerste kroeg kwam ik 
Raoul tegen die met z’n echtgenote aan de bar zat. Ik ben daar de rest 
van de avond zonder problemen blijven hangen. Maar de volgende 
dag diende zich weer wat nieuws aan. 

 

Uitslag van het examen 

 

Die avond ging ik na sluitingstijd met een aardig meisje mee naar huis. 
We dronken daar nog wat en kropen in bed, maar van slapen kwam 
weinig. Daardoor kwam ik de volgende morgen ruim te laat aan boord, 
omdat die muts geen wekker had gezet. Normaal overkomt iedereen dit 
wel eens, maar omdat we uitslag van het examen hadden werd mij dit 
niet in dank afgenomen. Ik mocht de uitslag dus alleen bij het hoofd 
opleidingen in ontvangst nemen, waar mij tevens werd aangezegd dat ik 
in het rapportenboek stond. Kon er óók nog wel bij. Maar een pleister op 
de wonde was: ‘Geslaagd met 70 punten gemiddeld’. Ik werd niet eens 
gefeliciteerd. Maar ook daar lag ik niet wakker van. 
 

’s Avonds werd het examen met de hele klas aan boord van de Soemba 
gevierd, waarbij de instructeur een cadeau werd overhandigd in de vorm 
van gereedschap. Ik bleef weer als vaste bemanning op de Soemba, 
wat ik best leuk vond, omdat ik in Den Oever een ruime mate van 
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vrijheid genoot. Ik ging samen met majoormachinist Toon Beemsterboer 
de opleiding duiker 1ste klas draaien, wat weer een heel nieuwe 
uitdaging voor me was. Toon was een fijne kerel om mee samen te 
werken, met een geheel eigen manier van aanpakken en lesgeven. Ik 
heb veel van hem geleerd op velerlei gebied. 

 

Mariniers 

 

Ik heb de oorlog verklaard aan de mariniers van Hr.Ms. Soemba. De 
reden hiervan was dat mij diverse gruweldaden ten opzichte van dieren 
ter ore waren gekomen. Ik ben bereid alles te doen wat God verboden 
heeft, maar van dieren en kinderen moet je gewoon afblijven. Zo niet, 
dan help ik je in de problemen. 
 

Er deden verhalen de ronde dat de sergeant der mariniers Frans 
Kemper ‘s avonds bij wijze van tijdverdrijf meeuwen ving met een stuk 
brood aan een vishaak. Op zichzelf al een enorme klote-streek, maar 
zijn sadistische inslag was hiermee nog lang niet bevredigd. Bij het 
arme dier werd een detonator, dat is een pijpje gevuld met springstof, in 
z’n reet gestopt waarna het de vrijheid terugkreeg. 
 

Eenmaal in de lucht, klapte het beest uit elkaar, wat de sergeant bijna 
een spontaan orgasme bezorgde. Deze verregaande en ergerlijke vorm 
van dierenmishandeling werd door mij gemeld bij het hoofd van de 
opleiding kikvorsman, de kapitein der mariniers Veddema. Maar die had 
geen tijd voor dat slappe gelul. 
 

Ik had nog maar één gedachte en dat was die hele teringzooi aan de 
schandpaal nagelen. ’s Avonds heb ik contact gezocht met de 
hoofdinspecteur van de dierenbescherming in St. Pancras, waar hij 
woonde. Hij verzekerde mij dat er actie genomen zou worden. En dat 
gebeurde. De volgende morgen stond de marechaussee op de steiger 
en nog geen vijf minuten later kon ik mijn verhaal kwijt. Alleen de kapitein 
wist van niks meer, de rat. Maar wat wil je van iemand die theologie 
studeert? Volgens mij loog ie zelfs tegen God. 
 

Hoe dat is afgelopen heeft men mij nooit verteld. Wel wist ik dat het voor 
de lol martelen van dieren voorbij was en dat ik de gramschap van die 
schooiers goed op m’n nek had gehaald. Dikke lul voor die zooi. 

 

Uitzending naar Aruba 
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Ik moest me melden op het bureau van de schrijver, waar me werd 
aangezegd dat ik medio ’71 uitgezonden zou worden naar Aruba. Ik 
had de keus: of alléén voor negen maanden of met gezin voor drie jaar. 
Het werden drie prachtige jaren. Voor mij althans. Mijn gezin bestond 
uit vier personen: mijn echtgenote en ik en verder een dochter van 3 
jaar en een zoon van 1 jaar. 
 

Met de Prins der Nederlanden, een schip van de KNSM, vertrokken we 
naar Aruba. Het werd een fijne reis. We hadden een vierpersoons hut 
met douche en toilet en er werd van alles georganiseerd om de trip zo 
aangenaam mogelijk te maken. Tot een kinderopvang toe was er, dus 
hoefde je niet de hele dag achter die jong aan. Onze beide Rottweilers 
reisden mee en zaten in een hok op het brugdek. Zij werden verzorgd 
door de baas- timmerman en elke dag kwamen we even bij ze oplopen. 

Toch was er iets dat me tegenstond en dat was de kapitein. Hij was 
reserveofficier bij de marine en ik vermoed dat zijn diensttijd een slechte 
invloed op hem heeft gehad. Het feit dat om 11 uur ’s avonds alle bars 
gesloten werden, was het klinkende bewijs. Maar er was snel een 
oplossing gevonden: Omdat de scheepsarts ‘er bepaald niet in 
spuugde’, zat ik meestal na sluitingstijd bij hem in z’n hut een beetje 
medisch te wezen. 
 

Na een jaar vertrok mijn echtgenote met de kinderen terug naar 
Nederland, omdat ze het met mij niet meer zag zitten. Dat komt in de 
beste families voor, zelfs in die van mij. Dat mijn honden en mijn 
kinderen óók teruggingen, heeft me nog het meeste pijn gedaan. Mijn 
honden waren trouwens de enige die nooit onder stoelen of banken 
staken dat ze echt van me hielden. De kinderen waren daar nog te klein 
voor. Er is dan ook een groot verschil tussen je vrouw en je hond. Want 
hoe later je thuiskomt, des te blijer is je hond. En mocht je hem eens 
een oplazer geven, dan probeert hij je niet te vergiftigen. 
 

Van 1971 tot 1974 heb ik geleefd als God in Frankrijk, als beheerder 
van het watersportcentrum ‘Spaans Lagune’. Toen mijn gezin eenmaal 
naar Nederland terug was, nam ik mijn intrek op het watersportcentrum. 
Na een paar dagen kwam de arts langs en vertelde dat hij wel kans zag 
om mij op medische indicatie terug te sturen. Ik heb nog nooit iemand 
een lulliger voorstel horen doen. Ik had het onwijs naar m’n zin en mijn 
huwelijk was tóch naar de kloten, dus kon ik er maar beter het beste van 
maken. En dat heb ik gedaan ook. 

 

Horloges 
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Reeds jaren hield ik mij bezig met het repareren van horloges en 
klokken. Op het watersportcentrum werd een hoekje aan de bar 
ingericht waar ik m’n gereedschap had liggen. Ook waren er contacten 
gelegd met een plaatselijke horlogemaker, van wie ik in die periode veel 
heb geleerd. 
 

Wanneer er weer een nieuwe lichting mariniers op Aruba geplaatst werd, 
kwamen die met de baksmeester altijd even langs om te zien wat de 
watersportmogelijkheden op het eiland waren. De meesten zag ik wel 
terug en wanneer ze kwamen zwemmen was ik meestal wel bezig met 
één of ander uurwerk. Nadat ze hun horloges en kettingen hadden 
ingeleverd achter de bar, waarvoor ik speciaal een bak met vakjes had 
laten maken, zocht ik er een simpel klokje uit, schroefde de kast open en 
stopte er een haar in. Bij terugkomst verbaasde de eigenaar zich over 
het feit dat z’n horloge plotseling stilstond. 
 

‘Dat zal wel door het vocht komen, want je zit hier rondom in het 
water.’ ‘Zou je er eens naar kunnen kijken?’ 
 

‘Uiteraard, laat het maar hier en kom morgen maar terug.’ 
 

De haar werd verwijderd, waarna het klokje weer liep als een tierelier. De 

volgende middag, toen de marinier om z’n klokje kwam en zag dat het 

weer in orde was, vroeg-ie wat de kosten waren. ‘Dit was service, de 

volgende reparatie wordt in rekening gebracht.’ En zo leverde deze 

service mij een enorme klandizie op, want iedereen met klachten over 

z’n horloge kwam ermee naar het ‘Spaans Lagune’. 

 

Monopoly 

 

Elke zondagavond kwam er bij ons een marinier monopoly spelen om 
geld. Hij was in het bezit van een auto en wij niet. En omdat we op 
maandag altijd gesloten waren, gingen we meestal naar Oranjestad om 
te winkelen en een biertje te kopen. 
 

We waren doodziek van de AC-taxi’s. Er ging niets boven eigen 
vervoer. Als we de hele avond hadden zitten spelen, ging ik naar de 
parkeerplaats en haalde de rotor uit de verdeler van de auto van onze 
gast. Wanneer hij naar de basis terug wilde, werd er gestart en gestart, 
maar weinig aanslaan. Van pure ellende liepen we ons de pleuris te 
duwen achter die klote-kar, maar alleen ik wist waarom-ie het niet 
deed. 
 



19 
 

‘Als ik jou was nam ik maar een AC-boer, dan kijken we morgen wel of 
we dat kutding aan de praat kunnen krijgen. En als-ie het doet brengen 
we hem morgenmiddag naar de basis, maar dan moet jij ons wel effe 
terugbrengen.’ Dat was geen enkel probleem en zo werd de volgende 
morgen de rotor weer geplaatst en hadden wij vervoer naar de stad. Hij 
snapte er geen reet van waarom elke keer wanneer hij op onze 
parkeer$plaats had gestaan, zijn auto het verdomde. 
 

‘Dat komt door het vocht, want je staat hier aan het water. Je moet gewoon 

je kabels eens lekker inspuiten met antivocht, dan ben je zéker van dat 

gelul af.’ 

 

Duikbivak Curaçao 

 

Elke maand vlogen we, de duikers en kikkers die op Aruba geplaatst 
waren, met de ALM (Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij) naar 
Curaçao voor een zogeheten duikbivak, samen met de mariniers van 
het V en I (verkenningen en inlichtingen) peloton waarin de kikkers 
ondergebracht waren. We vertrokken ’s zondag- middags en 
aangekomen op de marinierskazerne Suffisant te Curaçao brachten 
we de rest van de dag en de avond door met zuipen en ouwehoeren. 
 

De volgende morgen werden de trucks opgeladen met piramidetenten, 
materialen, duikapparatuur, etc. en werd de zooi opgetuigd op een door 
de kapitein aangewezen baai. Meestal werd dat Porto Marie, een 
prachtige baai om te duiken. Maar eerst werden de tenten opgezet. Drie 
stuks. De ‘Jezus-tent’, daar sliepen de kapitein met de sergeant of de 
sergeant-majoor. De ‘klootjesvolktent’, daar sliepen wij. En een 
materialentent. Toen het zooitje stond, werden de buddyparen 
ingedeeld voor de eerste duik en dat ging zo de hele dag door. 
 

En ’s avonds een avondoefening. Dan werden we met een rubberboot 
enkele kilometers uit de kust gedropt en dan was de opdracht om op het 
kompas onder water naar de kust terug te zwemmen. Zodra iedereen 
binnen was, werd er een doosje bier opengetrokken.Kapitein Ruigrok, 
zelf kikvorsman, had reeds het kampvuur aangestoken dat ’s middags 
door de chauffeur was aangelegd. De stretchers werden rondom het 
vuur geplaatst en eenieder had onder het genot van een biertje zo zijn 
eigen gedachten. Deze romantiek duurde nooit langer dan een biertje of 
twee, want daarna taaide eenieder af, doodmoe van hetgeen er die dag 
de revue was gepasseerd. 
 

Dit herhaalde zich vijf dagen zodat de duikvaardigheid, omschreven in 
de voorschriften, weer ruim op peil was gebracht. Het kwam wel eens 
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voor dat er vrijdagavond geen vliegtuig ging en dan werden we bij de 
kapitein thuis uitgenodigd voor enkele bieren. Hij woonde juist buiten de 
kazerne op de Adjudantenweg en dat was te belopen. Zijn echtgenote 
Nel was een lieve vrouw, die de hele avond de benen uit d’r reet liep om 
het rapalje van bier en hapjes te voorzien. 
 

Na een paar uur had Ruigrok er genoeg van en dan deelde hij mee dat 
we op moesten rotten, omdat het bier op was. Dat was voor ons totaal 
geen probleem, want we lustten ook whisky en jenever, en we waren 
van mening dat we ruim in staat waren de deur dicht en het licht uit te 
doen. Dus wat ons betrof kon-ie rustig gaan meuren, want we wisten 
waar alles stond. Nou dat ging mooi niet door. 
 

Terug naar de kazerne, waar nog het één en ander werd genuttigd om 
daarna plat te gaan want de volgende morgen was het weer vroeg 
dag. Eenmaal terug op Aruba was de confrontatie met de honden, die 
we op het watersportcentrum hadden aangeschaft, elke keer weer 
heftig. 

 

Rietje 

 

Inmiddels leerde ik Rietje kennen, de vrouw van een marinier. Een mooi 
slank figuurtje met een paar enorme tieten en rossig haar. Ik was lijp van 
die meid en omdat ik van mening was dat de natuur niet te dwingen viel 
zocht ik haar eens op. Een lekkere meid en vrij in haar doen en laten. 
Haar man was een gokker, dus genoot zij een ruime mate van vrijheid 
omdat-ie er bijna nooit was. 
 

Zo gebeurde het dat ik ’s morgens bij haar ging oplopen, want ik hoefde 
pas om 9 uur te beginnen. Mijn auto parkeerde ik bij het kerkhof van 
Savaneta dat achter haar huis lag. Dit om herkenning te voorkomen. Met 
een sprong over de muur was ik in haar tuin, waar de achterdeur reeds 
op een kier stond. Zo moest ik telkens weer denken aan het lied: ‘Over 
de muur van ’t ouwe kerkhof zat een ouwe koloniaal, met z’n koloniale 
klauwen aan z’n koloniale paal’. Terwijl de mariniers die een veldloop 
hadden haar huis passeerden en haar naam riepen, lagen wij vorstelijk 
te neuken. Wanneer zij langs dezelfde weg terugkeerden, stonden wij 
samen onder het gemalen water ‘het’ nog eens dunnetjes over te doen. 
We hadden één ding gemeen: we waren allemaal nat. Wat een 
wereldtijd was dat met die meid. Haar huwelijk liep helaas op de klippen 
en zij vertrok voortijdig naar Nederland. Maar zo is het leven, de één 
komt en de ander gaat. 
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Marian 

 

Ik leerde Marian kennen, een zwemster die op Aruba alle records brak. 
Een brok van een meid. Blond, groot, breed en lief, met ook weer 
kanjers van tieten. Zoals ik reeds eerder vermeldde, val ik op tieten. Dat 
wil natuurlijk niet zeggen dat dames met kleine borsten uit de gratie 
liggen, in tegendeel. 
 

We konden het al heel snel goed met elkaar vinden. Marian was óók met 
een marinier getrouwd en ik merkte aan haar dat er af en toe behoefte 
was aan een goed gesprek. Dus zocht ik ook haar eens op. Bij voorkeur 
wanneer hij de wacht had, omdat we dan niet gestoord werden. En zo 
kwam al snel van het één het ander en belandden we in het echtelijk 
bed. Jezus, wat kon die meid neuken. 
 

Ze kon blijkbaar ook goed luisteren, want omdat ik had laten door-
schemeren niet zo gecharmeerd te zijn van een cavia met een open rug, 
was de volgende dag haar doos gladgeschoren. Het was een lieverd, 
die Marian. Ook dát huwelijk ging naar de kloten. Iedereen was pissig op 
mij maar er moeten er wel twee willen, wil er één kunnen. Die marinier 
vergat wel eens dat zijn vrouw ook andere functies had dan alleen eten 
koken, het huis schoonhouden en de kinderen verzorgen. De aandacht 
die ze thuis moest ontberen, kon ík haar geven. Jammer genoeg ging 
ook zij voortijdig terug naar Neder- land. En daar de meeste mariniers 
mij de oorlog hadden verklaard, besloot ik om me een tijdje rustig te 
houden. 

 

Bertus 

 

Er ging één van de vaste bemanningsleden terug naar Nederland, want 
z’n tijd zat erop. We waren benieuwd wie ervoor in de plaats zou komen. 
Er werd door de basis gebeld dat we een marinier zouden krijgen die in 
het peloton niet te handhaven was. Die met alles dwars lag en overal 
schijt aan had. ‘Laat ’m maar komen, dan zien we wel waar het schip 
strandt.’ 
 

En daar kwam-ie, Bertus Schuil. Een grote marinier met lange blonde 
krullen en een onverschillig porum met een blik van ‘Het zal mijn tijd wel 
duren.’ Na een bak koffie en het voorstellen aan de rest van het 
personeel was het ijs al heel snel gebroken. En toen Bertus eenmaal 
doorhad dat-ie niet als een kleuter betutteld werd, zag-ie kans om er 
een man of drie uit te werken. Je zag ’m zienderogen opfleuren. 
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Na twee dagen kwam de basis in de lucht, want men vond het vreemd 
dat er over Schuil nog geen klachten waren binnen gekomen. ‘Ik wil ’m 
niet meer kwijt’, was mijn enige commentaar. 
 

‘Ik weet niet onder welke klootzak hij op de basis viel, maar hij werkt 
hier als de brandweer, dus ik zou maar eens goed informeren wat de 
werkelijke oorzaak van zijn dwarsliggen was.’ 
 

We hadden een beste ploeg, al werd er door één van die knullen wel eens 

jaloers op Bertus gereageerd. Hij zag kans om het mooiste meisje van Pos 

Chicito te versieren. Marianne, de dochter van een opticien die in de stad 

werkte. Mike, haar vader, vertrouwde zijn dochter op alle fronten aan ons 

toe en ze werd daarom ook regelmatig bij ons gesignaleerd. Ook Bertus 

had geen enkele behoefte om nog naar de troep terug te gaan, ondanks 

het feit dat we tweemaal zo veel uren draaiden. Arbeidsvreugde is 

tenslotte levensvreugde. 
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Hotel & Info  

Ons Enjoy Schlosshotel Sophia ligt in het dorp Bleiwäsche met haar eeuwenoude steengroeven en mijnen. De 

centrale ligging op de grens van het Sauerland en Teutoburgerwald maakt deze ligging uniek, en geeft u het 

beste van deze 2 zeer geliefde vakantiegebieden. 

In ons restaurant “Rosengarten” wordt u dagelijks verwend met een uitgebreid “Enjoy” ontbijtbuffet, warme 

lunch en een culinair 3 gangen keuze diner. 

Geniet van een lekker hapje en een drankje in onze hotelbar, bij de open haard in de lounge of onze gezellige 

duitse kneipe de “Hubertus stuben” waar regelmatig vertier en entertainment is zoals Live muziek, Magic 

Woboshow, Casinoavond etc. 

Vanuit ons hotel starten vele wandel en fietstochten en leuke uitgezette auto routes. Bovendien vind u op 

enkele minuten van het hotel de Aabachtalsperre, een stuwmeer met een unieke verharde rondweg ideaal 

voor skeeleren, fietsen en wandelen met een super panorama uitzicht. 

Geniet u van onze bijzondere, persoonlijke gastvrijheid en ontdek de gezelligheid van ons nieuwe alles inclusief 

hotel, Schlosshotel Sophia. 

We verheugen ons zeer op uw komst ! 

Familie Marc Swartjes & Team. 

Informatie  

Roter Landweg 3 ï 33181 Bad Wunnenberg  

Bleiwasche, Duitsland  

Tel: +49 -2953 9625 333  

Email: info@enjoyhotels.nl  

Website: www.enjoyhotels.nl  
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A.  
Aanhangmotor. Het is een zeer opmerkelijk verschijnsel, dat in de marinetermen zo 

weinig te vinden is, dat op de vrouw of op het meisje betrekking heeft. Vroeger . . 
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. ja, in de oude zeemansliederen, kon men daarover nogal het een en ,ander lezen. 

Toch waren er weinig benamingen of uitdrukkingen aan boord, die aan de vrouw deden 

denken. Grietjesra en Grietjeszeil of de uitdrukking, dat „een vrouwenhaar meer trekt 

dan een marszeil- kon men tot voor enkele jaren aan boord van de zeilschepen nog wel 

horen en „de melkmeid uitzetten" werd in onzen tijd van de zeilschepen in de sloepen 

overgenomen. De moderne zeeman van onze gemechaniseerde marine gebruikt deze 

uitdrukkingen niet meer doch hij vond er een, die nog niet eens speciaal aan de marine 

ontleend is, n.l. de aanhangmotor. Want aanhangmotoren heeft men bij de marine niet 

meer en ze werden ook weinig gebruikt; een enkele maal slechts, b.v. voor een vlet. Van 

een aanhangmotor spreekt de marineman echter als hij 't over z'n meisje heeft. Men 

spreekt ook van „voor anker liggen" of „zwaar vertuid liggen" als men vaste verkering 

heeft of ernstig verliefd is. 

 

Aanslaan. De vlag of een zeil aanslaan: bevestigen, klaar om te hijsen. 

 

Aanzetter. Den man bij het kanon, die met een aanzetstok de tientallen kilo's 
zware granaat in het kanon duwt, noemt men: den aanzetter. Bij kleinere kanonnen, 
waar granaat en huls een geheel vormen, wordt alleen van lader gesproken. 

 

Aap. Een aapje meenemen uit Indië doet men niet meer. Het is bij de marine 
trouwens sedert lang verboden c4eren aan boord te hebben, al werd het vroeger 
desondanks toch wel gedaan. Onder een (aap meenemen of een aap overhouden, 
verstaat men nu nog: een som geld gespaard — overgehouden — hebben. Vroeger 
sprak men ook wel van „sok-varen". 
 

Achteruit, noemt men de gezamenlijke officieren, in tegenstelling met „vooruit" voor 
de bemanning en „het midden" voor de onderofficieren. Spreekt men van het schip, 
dan zegt men naast achteruit en vooruit niet het midden, doch midscheeps. „Je moet 
achteruit komen", betekent ook: „op parade komen". 
 

Achtertrosje steken. Naar de W.C. gaan. 
 

Admiraal. Opperbevelhebber van de oorlogsvloot. Het woord is afkomstig uit het 
Arabisch, emir el mar, generaal ter zee. Tijdens de kruistochten is het in de 
scheepstaal overgenomen. Bij onze marine kent men den admiraalsrang niet meer, 
omdat deze rang sedert 1813 aan den Koning is voorbehouden. De hoogste rang is 
thans die van vice-admiraal. De marineman spreekt den vice-admiraal aan met 
admiraal; in correspondentie gebruiken zij echter: excellentie. Burgers gebruiken 
steeds: excellentie. Zijn vlag is in het spraakgebruik de admiraalsvlag: de 
Nederlandsche vlag met drie witte sterren in de rode baan bij de broeking. Omdat de 
vice-admiraalsfunctie sedert jaren niet meer aan boord, doch als bestuursfunctie aan 
het Departement of de Commandementen der marine wordt uitgeoefend, spreekt 
men ook niet meet van het admiraalsschip, doch van het vlaggeschip. Is de 
commandant van het eskader onzer marine een schout-bij-nacht, dan waait in den 
top van den mast zijn viag: rood-wit-blauw met twee sterren in de rode baan bij de 
broeking. Als de vice-admiraal of de schout-bij-nacht niet in de stealing (zijn 
commandement) is, dan voert de oudst-aanwezend zee-officier een standaard (Ned. 
vlag met een hoek er uit) aan den seinwipper, dus niet in den top van den mast. Is de 
commandant van een eskader kapitein ter zee-divisie-commandant, dan wordt 
dezelfde standaard in den top van den mast gehesen. Admiraal, vice-admiraal en 
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schout-bij-nacht zijn vlagofficieren. Als zegswijze bij een reunie van oud-zee-officieren 

of als men gasten aan boord heeft, zegt men nog wel: „de admiraal heeft geschoten":, 

de gastheer heeft zijn glas geheven ten teken dat de maaltijd begint. 

 

Admiraalzeilen. D.w.z. in admiraalschap zeilen, komt alleen nog maar voor bij de 
zeilsport. Het is het gezamenlijk varen van jachten, sloepen e.d., op 66n waarvan 
de leiding over den tocht geplaatst is. 
 

Admiraalszwaai. Met een sierlijke ruime bocht achter het schip om, met een 
sloep (roeiende of zeilende) stuurboord aan boord komen. 
 

Aeolus-feesten. Sedert enkele jaren worden bij den marineluchtvaartdienst 
Aeolus-feesten (Aeolus, de god van den wind) gevierd, in den geest als de 
Neptunus-feesten. De god der winden komt dan met een vliegtuig — gewoonlijk na 
de voltooiing van de opleiding van een groep vliegers — op het vliegkamp een 
bezoek brengen en leidt de feestelijkheden in. 
 

Afduwers. Vrienden en bekenden van ,de opvarenden, die een vertrekkend schip in 
Oost-Indie uitgeleide doen, quasi helpen duwen om het schip van den wal te krijgen 
en het een goede vaart naar Holland te geven. 

 

Afgang. Trapafgang; de trap naar kuildek, tussendek e.d. Men spreekt ook van 
afgang Commandant, de trap waarlangs alleen de Commandant gaat; afgang 
officieren, de trap waarlangs alleen de officieren gaan. Men spreekt aan boord 
zelden of nooit van de trap naar doch altijd de afgang naar De enige trap aan boord 
is de statie.-trap, die aan stuurboord langs boord hangt. Dat is de officiële trap voor 
den commandant, de officieren en hoge gasten, als zij aan boord gaan. Aan 
bakboord was vroeger geen trap doch een jacobsladder. Later — en tegenwoordig 
is dit nog zoo — is aan bakboord ook een trap langs boord aangebracht in den 
zelfden geest als de statietrap, doch eenvoudiger van uitvoering; deze wordt 
valreeptrap genoemd. 
 

Afhouden. Den tros ,stijf houden, zodat deze bij het indraaien niet langs het spil 
doch inderdaad wordt in gehieuwd. Van afhouden spreekt men ook bij het zeilen, 
n.l. als men het schip of de sloep een richting geeft waarbij de wind meer van 
achteren invalt. 

 

Aflosser. De man, die den schildwacht, uitkijk, e.d. aflost. In het algemeen de 
man, die een ander persoon komt aflossen. „Je kan overgeplaatst worden als je 
een aflosser hebt". 

 

Afstandmeter. De kleinste afstandmeter aan boord is ongeveer 75 cm lang, de 
grootste 5 a 6 m. In het midden van den afstandmeter bevinden zich de ooglenzen, 
waardoor de man, die den afstandmeter bedient (afstandwaarnemer) zich instelt en 
eventuele fouten van zijn ogen corrigeert. Naast hem zit een tweede man, die te 
zorgen heeft, dat het te meten doel steeds in het centrum van het gezichtsveld blijft. 
Door het verstellen van knoppen wordt het beeld in het rechter- en het linkeroog van 
den afstandmeter, die zich op de uiteinden bevinden, op elkaar gebracht en de of 
stand van het doel, dat enige duizenden meters verder ligt, nauwkeurig aangegeven 
op den schaalaanwijzer. 
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Aftrap. Signaal, ten teken, dat oefeningen geëindigd zijn. Aftrap wordt ook 
geblazen na het signaal „Geeft acht" als twee schepen elkaar passeren; ook na 
vlaggenparade e.d. en betekent, dat men kan doorgaan met werkzaamheden. 
 

Aftrimmen. Het in evenwicht brengen van een onderzeeboot voor de vaart 
onderwater. Nadat de boot met het voorduikroer op een vooraf bepaalde diepte 
gebracht is, wordt met het achterduikroer de helling op nulstand gebracht. De 
diepte-en hellingmeters tonen nu aan wat de boot doet. Zakt het voorschip, dan 
moet uit de tanks water van voor- naar achteruit gepompt worden. De man aan den 
waterverdeelbak zet de trimpomp aan en perst daarmede het water van de 
voorhellingtank door de trimleiding naar de achterhellingtank. Is de boot achteruit te 
zwaar, dan wordt van achter- naar vooruit gepompt. Dit „heen en weer slepen 
(tremmen, trimmen, in evenwicht brengen en bijvullen of uitpompen van de tanks, 
wanneer het totaalgewicht niet juist is) is een zeer belangrijke handeling van de 
onderwatermanoeuvre. Is de boot tijdens de vaart eenmaal afgetrimd, dan is 'het 
niet nodig dit voor het duiken telkens opnieuw te doen. In tijd van actie is de boot 
steeds afgetrimd en klaar voor snelduiken. 

 

Alle hens. Is een van de zeer weinige Engelse uitdrukkingen (all hands), die in onze 

Nederlandsche marinetermen gehandhaafd bleven. Alle hens aan 'dek, alle hens voor 

den boeg: al het yolk aan dek of al het yolk voor den boeg komen. Voor den boeg 

komen wil echter niet zeggen dat men zich voor den boeg van het schip opstelt. Dat 

zou niet mogelijk zijn, want dan stapte men te water. Boeg is hier een verbastering van 

boog, op de oude zeilschepen de afscheiding tussen vooruit (het scheepsvolk) en 

achteruit (de officieren). „Alle hens voor den boeg" wil dus zeggen: „op het half dek 

aantreden", b.v. om te luisteren naar een officiële toespraak. 

 

Allemans-endje. Eindje touw aan den klepel van de scheepsklok, ongeveer 20 cm 
lang, voorzien van een Turkse knoop (sierknoop aan het eind van een touw). Het is 
't kortste eind touw aan board. 

 

Alles los, voor en achter. Klaar om te vertrekken, daar alle meertrossen zijn 
ingenomen. Wordt ook in figuurlijke zin gebruikt, bijv. bij het afbreken van een 
verloving, waardoor men weer vrij man wordt. 

 

Amusementsbak. Met taptoe, dat tijdens reewacht om 9 uur n.m. geblazen wordt, 
behoort iedereen aan boord, die geen wacht heeft, in z'n kooi te liggen, althans 
zeker, als direct na de taptoe de ronde gedaan wordt. Verlof tot opblijven na de 
ronde kan gegeven worden tot 10 uur, mits niet hinderlijk voor de nachtrust van hen 
die naar kooi zijn. In het volksverblijf is een tafel beschikbaar waar de „opblijvers" 
kunnen vertoeven. Men noemt dit de amusementsbak. 

 

Anker. De ankers op onze oorlogsschepen zijn tegenwoordig bijna alle stokloze ankers, 

d.w.z. dat men het rechte gedeelte, dat men schacht noemt, door het kluisgat kan halen, 

zodat alleen de armen, en de handen (men zegt ook wel: vloeien) zichtbaar zijn. Op 

sommige schepen en zeker op de nieuwere, zoals „De Ruyter", „Tromp", Heemskerck" 

en op de onderzeeboten, heeft men om het kluisgat een inbouw, zodat ook de vloeien 

van het anker niet buiten het schip uitsteken. Aldus 
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„gestroomlijnd" is er minder weerstand in het water. Een ouderwets anker bestaat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

uit een schacht, twee gebogen armen, aan de einden voorzien van handen of 
vloeien, die loodrecht staan op het vlak van de armen, een stok en een ring aan de 
schacht waar de ankerketting aan opgesloten wordt. Een plattehandsanker heeft 2 
armen met vloeien in hetzelfde vlak gelegen. De armen vormen een stuk, dat 
draaibaar is over een korte boog in de schacht. De stok is zwaar en ineengedrongen, 
dient hoofdzakelijk voor gewichtsvermeerdering. Het latere type is het stokloos 
anker, dat geheel in de kluis verdwijnt, zodat er glad werk gemaakt wordt. Het 
voordeel van de nieuwere types is, dat 2 vloeien in den zeebodem pakken en het 
anker daardoor steviger houvast heeft dan het oud model, waarvan maar 66n hand 
in den grond komt. Een werp is een anker, dat o.a. gebruikt wordt om een schip te 
verwerpen, naar een andere plaats te brengen, bijvoorbeeld naar een gunstiger 
plaats op een rede. Verhalen doet men met trossen aan de kade en verwerpen met 
trossen aan het werp. Drijfanker is een grootte drijvende massa, met veel weerstand 
tegen bewegen door het water, met weinig boven water uitstekende Deelen, dus met 
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bijna geen windvang. Het wordt gebruikt op diep water om verlijeren door den 
wind zoveel mogelijk tegen te gaan.  
Een drijvende schijf kan b.v. van een drijfanker voorzien worden. Een schip kan er mede 

met den kop op de zee gehouden worden. Paraplu-ankers hebben den vorm van een 

paraplu en worden gebruikt om lichtschepen te verankeren. Een dreg heeft geen stok 

nodig, want er pakken altijd twee vloeien. (De stok bij een oud model anker dient om het 

anker te laten kantelen, zodat een vloei pakt). Is een anker verloren, dan tracht men dit 

te vissen door een lijn, bezwaard met 2 loden, tussen twee sloepen over den zeebodem 

te slepen, in de hoop dat de lijn achter een vloei zal komen. Zou hier wellicht aan 

gedacht zijn bij de uitdrukking „Ergens naar vissen"; trachten achter de waarheid te 

komen? Een modern anker is lastig te vissen. Is een ketting verloren, dan vist men met 

een klein anker dwars op de vermoedelijke richting, waarin de ketting ligt over den 

bodem om een bocht te pakken te krijgen. Hr. Ms. „Gelderland" verspeelde 23 Juli 1907 

op Bonaire een anker met ketting, doordat de wrijfstopper weigerde en de sliphaak of 

wel duvelstoejager afbrak. Het vissen naar den ketting mislukte, omdat de kracht van het 

spil niet groot genoeg was om de bocht boven water te krijgen. Men bedenke daarbij, dat 

bij het naar boven halen de zware ketting en bovendien het gewicht van de bocht over 

een koraalbodem gesleept moesten worden. Niettegenstaande het gebruik van een lijn 

stopte het spil. De ketting lag op ± 40 vaam diepte. Bij het uitlopen van den ketting sloeg 

het eind wild om zich heen, waardoor den matroos bij den wrijfstopper het rechterbeen 

werd stuk geslagen; bovendien werd de beugel van den boegstopper buiten boord 

geslingerd. Het aantal zegswijzen en spreekwoorden, waarin het anker symbolisch 

gebruikt wordt, is zeer .groot, doch aan boord hoort men ze zelden of nooit. Ook de 

figuurlijke toepassing van werkzaamheden, die op het anker of het ankeren betrekking 

hebben, hoort men aan boord weinig. Een enkele maal zegt men wel eens „we lieten ons 

anker vallen in dit of 'dat café". Ook hoort men wel de uitdrukking: „Vast ketting steken" 

als er iemand met zilvergeld rammelt, een geluid dat enigszins overeenkomt met dat van 

het vallende anker, of juister van het uitlopen van den ketting. Het zinnebeeld van onze 

marine is het onklare anker met kroon, d.w.z. 'dat zich om de ankerschacht een touw 

slingert. Op de uniform 

 

van een groot deel van het personeel komt het anker dan ook voor. Doch lang niet voor 

alien. Het onklaar anker wordt gedragen op de pet, jas-revers en op de knopen van de 

uniform van de zeeofficieren, de officieren van administratie, de officieren-vlieger en alle 

onderofficieren, behalve van het Korps Mariniers. De officieren, onderofficieren en 

manschappen van het Korps Mariniers dragen een klaar anker. De matrozen dragen een 

onklaar anker alleen op de knopen, doch een klaar anker op de linkerbovenmouw, voor 

den matroos tweede klas; twee gekruiste klare ankers voor den matroos eerste klas en 

twee gekruiste klare ankers met een H (huishoudelijke dienst) er doorheen voor den 

barbier, kleermaker en schoenmaker. Eén klaar anker op de linkerbovenmouw dragen 

ook de opperschipper, schipper, bootsman en de kwartiermeester. De reeds genoemde 

officieren dragen op den kraag van hun jas (aan stuur en bakboord) een onklaar anker. 

De overige officieren, onderofficieren en manschappen dragen geen anker als distinctief. 

Wie daarvan meer weten wil moet bij „uitmonstering" zoeken. Twee gekruiste klare 

ankers voert de minister van defensie in zijn vlag, als hij op marineterrein of aan boord 

is. De vlag bestaat uit twee Nederlandsche vlaggen, die met een brede witte baan aan 

elkaar verbonden zijn. In deze witte baan zijn de twee gekruiste klare ankers 

aangebracht. Deze vlag werd in 1932 ingevoerd. Het anker als zinnebeeld van de 

marine vindt men ook in de vlag van de kapiteins ter koopvaardij, die tot de 

marinereserve behoren. Het onklaar anker met kroon wordt gevoerd in een wit 

medaillon in het midden van onze rood-wit-blauwe vlag. „Het Anker" heeft gedurende 
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een reeks van jaren, en wel van 6 April 1901 tot 29 April 1921, een zeer belangrijke 

rol gespeeld. „Het Anker" was n.1. het weekblad van den Matrozenbond, den latere 

Bond voor Minder Marinepersoneel, die in 1934 werd ontbonden.  
.Ankerketting. Deze bestaat uit 8 stukken, ieder van 15 vaam. In het eerste en in 
het laatste stuk zit een wartel om het kinken to voorkomen. De harpen waarmede 
de stukken aan elkander verbonden worden, zijn met den ronden kant naar het 
anker toe geplaatst, zodat ze bij het uitlopen van den ketting nergens achter kunnen 
pakken. De azijnzuurhoutenkettingkabelopsluitpen werd tot ongeveer 1890 gebruikt 
om de bout van de harp te borgen; nadien werden metalen pennen gebruikt. Om de 
10 vaam is een merk aan een schalm aangebracht, bestaande uit een eindje touw 
met een of meer knopen. De schipper kan daaraan zien hoeveel ketting uitgelopen 
is (gestoken is). Men steekt den ketting gewoonlijk drie maal de diepte van de 
ankerplaats; staat er dus 10 vaam water, dan steekt men tot 30 vaam. 
 

Ankerlichten. Er gaat een verhaal, dat een adelborst opdracht kreeg voor 
ankerlichten te zorgen, en dat hij daartoe naar den bak ging om het ankerspil in 
gereedheid te brengen, hoewel hij niet begreep, waarom en hoe hij het anker 
alleen moest lichten. Toen hem duidelijk gemaakt werd, dat hij de ankerlichten 
moest ontsteken, was 'het geval ineens opgelost. Als een schip voor anker ligt, 
wordt 's avonds op den bak aan den geusstok een wit licht ontstoken en achteruit 
het heklicht. 

 

Ankerspil. Op onze oorlogsschepen worden de ankers gelicht met de daarvoor 
bestemde draaispillen op den bak, Misschien is er nog een enkel heel oud en heel 
klein scheepje, dat een pompspil heeft, een hefboomwerktuig, dat wel iets heeft van 
een handbrandspuit, met dit belangrijke verschil echter, dat er geen water uitkomt, 
doch dat men er den ankerketting schalm na schalm, bij elken op- en neergang, mee 
binnenboord haalt en het anker voor het kluisgat brengt. De ankerspillen (op de 
grootere schepen staan er twee op den bak) hebben nog vrijwel denzelfden vorm als 
de oude hand-draaispillen op de zeilschepen en kunnen desnoods ook nu nog met 
windboomen bediend worden. Uiteraard zijn zij tegenwoordig ingericht met een 
ankermachine, die via het spil den ankerketting en daarmede tevens het anker 
indraait. Het inhieuwen van het anker, met mannen aan de windboomen zal 
tegenwoordig geen gemakkelijke taak zijn. De ankerketting van de „De Ruyter" 
weegt „maar" 20.000 kilo en het anker 4000 kg. Overigens wordt het ankerspil niet 
alleen gebruikt voor het indraaien van den ankerketting, doch ook, bij wijze van Tier 
of winch voor het indraaien van trossen bij het meren en op sommige schepen ook 
voor het hijsen van sloepen. 

 

Apentafel. Is het hordes van den standaard voor het peilkompas. Waarom men dit 
zo noemt, ‘blijkt een van de vele raadselen van de marine terminologie. 
 

Arme Jongen. Misschien zijn er nog enkele oud-gasten, die deze uitdrukking 

gebruiken voor een hapje geweekte scheepsbeschuit, gemengd met vlees en 

vetresten. In elk geval is de arme jongen de voorloper van de sandwich. Maar de 

arme jongen, vooral als deze wat erg geweekt was, viel wel eens uit elkaar en 'dan 



 
 

31 
 

„tjampoerde" (mengde) men het geheel maar dooreen om het zoo te verwerken. 
De arme jongen is familie van het Kaapsche Duifje.  
Armen vol speculaas. Een matroos, een marinier en in sommige dienstvakken ook 
nog de korporaal, kan verschillende brevetten behalen, b.v. voor kanonnier, 
afstandwaarnemer, scherpschutter, seiner, e.d. Voor elk brevet heeft men een 
bijzondere uitmonstering en ... een speciale toelage. Deze uitmonstering wordt op 
de rechterbovenmouw gedragen. Heeft men twee of drie, vroeger zag men ,er wel 
met vier van deze brevet-uitmonsteringen, dan spreekt men van „de armen vol 
speculaas'', soms ook „de armen vol lekkers". 

 

Aschwippen. In gewone omstandigheden werd — en op de schepen, die nu nog 
met steenkolen gestookt worden wordt — de as op de vuurplaat met een sterken 
waterstraal even hoger dan de waterlijn buitenboord weggeblazen. Maar met een 
slingerend schip is dit een riskant bedrijf, dat wel eens als een boemerang zou 
kunnen werken. Dan moet de as gewipt worden, d.w.z. door een van de kokers van 
de vuurplaat naar het opperdek gehesen en door den stortkoker buiten boord 
gegooid worden. En omdat dit ook 's nachts door het wachtsvolk gedaan werd, 
behoorde aswippen tot een van de meest verwenste baantjes. Aswippen zal, nu de 
schepen bijna alle met olie gestookt worden, wel spoedig tot het verleden behoren. 
 

As-pk. As-paardenkracht. Het effectief vermogen, dat door de machines of motoren 
voor de voortstuwing van het schip, op de schroefas wordt overgebracht. De 
feitelijke krachtsontwikkeling der machines of motoren is dus groter, want door de 
overkoppeling op de schroefas gaat energie verloren. Men neemt daarom als 
vermogen voor de voortstuwing van het schip, de As-pk aan. De formule 'blijkt 
dezelfde: 1 pk is gelijk aan het vermogen om 75 kg 1 m hoog in 1 sec. op te heffen. 
De „Tromp- en de „Heemskerck'' hadden een vermogen van 56000 As-pk, de 
nieuwste onderzeeboten 5000 en de „De Ruyter" 60.000 As-pk. 
 

Assaut. Het assaut is geen marineterm en geen speciale marine gebeurtenis, en de 
oorspronkelijke betekenis: een wedstrijd in het schermen met geweer, sabel of floret 
heeft het al lang verloren. Het is een jaarlijks te houden feest door de adelborsten en 
de talrijke invités in het Kon. Instituut voor de Marine, dat tegenwoordig in December 
gegeven wordt. Veertig, vijftig jaar geleden lag het hoogtepunt van het contact der 
Adelborsten met talrijke Haagsche families in den in December in Thalia te houden 
operette of toneelavond met traditioneel bal na. Dan dreigde het Assaut in Den 
Helder, dat omstreeks 19 Februari, den jaardag van Koning Willem III, gehouden 
werd, wel eens in de verdrukking te geraken. Geleidelijk aan werd het Assaut de 
gebeurtenis van het Instituut leven. Tal van marineofficieren namen aan het feest, 
dat geheel door de jonkers bekostigd werd, deel; ook officieren uit andere Directies 
(men had vroeger naast de Directie Willemsoord ook die van Hellevoetsluis en 
Vlissingen) en tal van . genodigde jonge dames uit het ganse land kwamen dan 
feestvieren, al of niet vergezeld van een chaperonne. Hony soit qui mal y pense! Het 
Assaut wordt gemeenzaam daarom ook wel „lammetjesmarkt" genoemd. 
 
Atjeh-jas. Eigenlijk is het een hoog gesloten kort jasje, dat tijdens de expedities op 
Atjeh gedragen werd, doch allehens werd de korte daagse jas (colbert, zou de 
burger zeggen), die de officieren dragen, de Atjeh-jas genoemd. 
 

 


