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Nieuws van de Bestuurstafel, 
 
-Er zijn vanaf heden nieuwe Email adressen voor het bestuur. 
 
Voorzitter: 
voorzitterpam@postactievemarinevereniging.nl 
 
Secretaris: 
secretarispam@postactievemarinevereniging.nl  
 
Penningmeester: 
penmeesterpam@postactievemarinevereniging.nl  
 
Met onmiddellijke ingang kunt u deze Email adressen 
gebruiken 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Geachte leden: 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn als u uw contributie 
nog niet heeft overgemaakt dit alsnog te doen 
op de bekende bankrekening NL65 ABNA 
0216 2080 25 t.n.v. Post Actieve 
Marinevereniging onder vermelding 
contributie 2020. 
 
Dank  u wel , 

 
Uw Penningmeester. 
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Mededeling Voorzitter: 
 
 Beste leden  

 

De algemene ledenvergadering en nieuwjaarsborrel hebben we weer achter de rug.  

 

Het gaat goed met de vereniging. Na een kleine moeilijke periode hebben we de zaken weer 
goed op stroom liggen. We krijgen heel veel leuke reacties binnen van de leden en dat geeft 
ons weer inspiratie om met de zelfde inzet door te gaan.  
 
Wat komt er aan?  

Dit  jaar bestaat onze vereniging 5 jaar, 1e lustrum. Met de KM is er overleg om een vaardag te 
houden, om zo lustrum te kunnen vieren. 
Tevens is de planning om weer mee te lopen in Wageningen tijdens  5 mei, met een groep van de 

PAM. 

Wederom zullen wij op de veteranen dag KM en het houtenboten festival weer aanwezig zijn. 

Ook zijn er veel verzoeken binnen gekomen om weer vaardag te houden met schepen varend erfgoed 

KM. 

Daarnaast hebben wij van de commandant kazerne te Stroe een aanbod gehad om daar een excursie 

te houden, gaat over verbindingsdienst en artillerie. 

Wij hebben dit al uitgezet onder de leden, maar nog weinig reacties ontvangen op 5 mei. Verderop in 

dit schrijfhoutje kunt u zien hoe u zich kan aanmelden. 

 

Nog eens een oproep van mijn kant : 

Binnen onze vereniging zijn leden die (ernstig)ziek zijn of waar het lichamelijk wat minder 

mee gaat. Dit kan hen belemmeren in het hebben van een goed en mooi sociaal contact. 

Een opbeurend mailtje of digitaal kaartje is snel verzonden en kan voor deze mensen heel 

veel betekenen.  

Er is één belangrijk ding, we moeten het wel horen dat een lid ziek is, dus leg u oor te luister 

en laat het ons weten, zodat wij de leden hierover kunnen informeren.  

We krijgen zulke blijde reacties van zieke leden die kaartjes ontvangen van anderen. 

 

Wim van Anen (voorzitter)  
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- er verzoeken binnen zijn gekomen om weer deel te nemen op 5 mei bevrijding 
defilé te Wageningen. 
 
- Er  mogelijkheden zijn voor een vaardag met de Mahu of Bernisse, uiteraard 
moeten we dan weten hoeveel leden dat wensen. 
 
- Ook hebben wij een aanbod gehad van Commandant Landmacht om bezoek te 
brengen aan de Kazerne te Stroe om daar museum verbindingen en artillerie te 
bezoeken uitleg te krijgen en kijken hoe dit in de praktijk gaat. 
 
-De opgave tot nu toe de volgende is; 
 
 
 

Vaardag 
PMT  MAX 25 Stroe  Max 25 5-mei   

0385/05.17L EL.Vermeulen 0385/05.17L EL.Vermeulen 0288/07.16 Ribbens 

0335/09/16 Wen Verheij 0105/10.15/L  Luijben.A.T.M.J 0079/10.15 Posthumus 

0215/04.16 Ron Kivit 0215/04.16 Ron Kivit 0153/12.15 Meijdam 

0355/11.16 Rob Goosen 0233/04.16 Harry Tummers     

0480/10.18 René Audier 0355/11.16 Rob Goosen     

0288/07.16 Ribbens 110/11.15 Hans Geurts     

0079/10.15 Posthumus 0107/11.15 
John van den 
Boogaard     

0410/07.17 Schepers 0285/07.16 John Dijkhuis      

0194/02.16 Langenberg 0288/07.16 Ribbens     

0378/04.17 Orsel 0079/10.15 Posthumus     

0460/03.18 Lenz 0410/07.17 Schepers     

0063.10.15 Anen 0194/02.16 Langenberg     

    0378/04.17 Orsel     

    0460/03.18 Lenz     

    0063.10.15 Anen     
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-Er dus nog plek is om u op te geven. 
 
 
Wij eerst willen inventariseren of er animo is voor deze activiteiten voordat wij deze 
kunnen gaan organiseren. 
Dus als u aan een van deze activiteiten wilt deelnemen kunt u dat kenbaar maken 
met een mailtje met daarin uw gewenste deelname.( meerdere mag ) 
penmeesterpam@postactievemarinevereniging.nl . 
 
U zult op de hoogte gehouden worden van de status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEP…….OPROEP………..OPROEP 
Beste leden, 
Het schrijfhoutje is op zoek naar een enthousiaste redacteur, iemand die veel naslagwerk heeft of weet aan te 
komen over onze Marine en die dat op digitaal papier wilt zetten en een leuk schrijfhoutje in elkaar kan zetten. 
Uw krijgt bekendmakingen/mededelingen en aankondigingen van het bestuur en voor de rest heeft u vrijwel 
de vrije hand om het schrijfhoutje elke maand te vullen. 
Als ondersteuning kunt u beschikken over een office 365 pakket en hoeft u alleen maar het schrijfhoutje 
digitaal klaar te zetten en het bestuur doet de rest. 
 
Als het u wat lijkt om te doen kunt u contact zoeken met de nog steeds tijdelijke redactie de Penningmeester 
via Email: penmeesterpam@postactievemarinevereniging.nl 
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Reisverslag het “Schloss Hotel Sophia” 
 
 
 
NR. 33 
Nummer 33 zullen jullie denken, maar dit was het lotnummer van de tombola bij de reünie van de Pam 
afgelopen jaar. 
Helaas door verschillende misverstanden verkeerde E-mail adressen ect. komt dit verhaal misschien een beetje 
aan de late kant. 
Nummer 33 was het lot nummer van de hoofdprijs uit de tombola en dat betekende een 5 daags arrangement 
all inclusive in het “Schloss Hotel Sophia” in het Sauerland. Nu moet ik eerlijk bekennen wij hebben niets met 
Duitsland we wonen wel in Zuid-Limburg (Heerlen) maar komen zelden of nooit in Duitsland. 
Maar uiteindelijk hebben we de reis geboekt en zijn we op maandag 18 november vertrokken naar het Schloss 
Hotel, en ik moet zeggen daar hebben echt geen spijt van gehad. 
Rond half twee in de middag kwamen we daar aan en werden hartelijk ontvangen door Marco, de eigenaar van 
het Hotel. We konden meteen aanschuiven voor de lunch aan een voor ons gereserveerde tafel wat tevens 
onze vaste tafel bleek te zijn voor de rest van ons verblijf. 
Tevens werd ons medegedeeld dat de bar om 5 uur open ging en om 6uur het avondeten geserveerd zou 
worden. Rond half zes zijn wij naar de bar gegaan en was het gezellig en het leek wel of we thuis waren, er 
waren alleen maar Nederlanders zelfs het personeel op een meisje na sprak Nederlands. Nu spreek ik best een 
woordje Duits maar als dan in je eigen taal word aangesproken is dat toch fijner. 
Na het avondeten even naar de kamer even het nieuws kijken gewoon zoals we thuis gewend zijn dus tv met 
alle Nederlandse zenders. 
Toen weer naar de Bar waar het weer net zo gezellig was als voor het eten en dat zou zo ook elke middag / 
avond zo zijn. 
De omgeving van het hotel is in een woord samengevat “prachtig” nu kan ik niet zoveel lopen dus hebben wij 
veel met de auto rondgetoerd, hele leuke plaatsjes bezocht. 
Op woensdag was er een bus tour gepland degene die mee wilde moest om tien uur klaarstaan er kwamen 
zelfs twee bussen aan te pas die helemaal vol zaten. Tijdens deze reis word het Slot Arolsen wat een rol speelt 
in de geschiedenis van ons koningshuis het plaatsje Korbach, wat zeer de moeite waard is en de Skischans van 
Willingen. 
Op donderdag zijn we naar Paderborn gereden wat ook een mooie maar toch ook al een vrij grote stad is met 
een lange winkelstraat. 
En op vrijdag zijn we dan weer huiswaarts gereden en zat de prachtige reis er weer op een reis waar we totaal 
geen verwachtingen van hadden maar die toch heel erg leuk ervaren is. 
Daarbij hebben we ook nog 2 leuke stellen ontmoet waar we nog geregeld contact mee hebben. 
 
Paul Jacobs 
Oud Torpedomaker 1ste klasse  
 

 
 
 



 
 

9 
 

 
 
 
 
 



 
 

10 
 

 



 
 

11 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

12 
 

 

 
Hotel & Info  
Ons Enjoy Schlosshotel Sophia ligt in het dorp Bleiwäsche met haar eeuwenoude steengroeven en mijnen. De 
centrale ligging op de grens van het Sauerland en Teutoburgerwald maakt deze ligging uniek, en geeft u het 
beste van deze 2 zeer geliefde vakantiegebieden. 
In ons restaurant “Rosengarten” wordt u dagelijks verwend met een uitgebreid “Enjoy” ontbijtbuffet, warme 
lunch en een culinair 3 gangen keuze diner. 
Geniet van een lekker hapje en een drankje in onze hotelbar, bij de open haard in de lounge of onze gezellige 
duitse kneipe de “Hubertus stuben” waar regelmatig vertier en entertainment is zoals Live muziek, Magic 
Woboshow, Casinoavond etc. 
Vanuit ons hotel starten vele wandel en fietstochten en leuke uitgezette auto routes. Bovendien vind u op 
enkele minuten van het hotel de Aabachtalsperre, een stuwmeer met een unieke verharde rondweg ideaal 
voor skeeleren, fietsen en wandelen met een super panorama uitzicht. 
Geniet u van onze bijzondere, persoonlijke gastvrijheid en ontdek de gezelligheid van ons nieuwe alles inclusief 
hotel, Schlosshotel Sophia. 
We verheugen ons zeer op uw komst ! 
Familie Marco Hofhuizen & Team. 

Informatie  

Roter Landweg 3 ï 33181 Bad Wunnenberg  

Bleiwasche, Duitsland  

Tel: +49 -2953 9625 333  

Email: info@enjoyhotels.nl  

Website: www.enjoyhotels.nl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 
 

 
 
 
 
 

ONDERZEEBOOT en zijn bestrijding 
 
Mijnen In de reeks bestrijdingsmiddelen moeten we allereerst de mijn noemen. Het vergaan van een 
Nederlandsche O-boot na operaties in de Golf van Tapani (Dec. 1941), waarbij slechts één opvarende 
gered werd, vormt een treffend voorbeeld van het gevaar dat ook voor onderzee- booten, ondanks 
hun afweer, in mijnenvelden, versperringen en netten schuilt. Volledigheidshalve zij nog erop 
gewezen, dat het begin van den tweeden Wereldoorlog met de verrassing van de z.g. magnetische 
mijn kwam. 
Netten Nauw verbonden met het vorige bestrijdingsmiddel is het anti-duikbootnet, „geknoopt” uit 
staaldraad, dat gebezigd wordt voor de bescherming van haveningangen en vaargeulen. Het is een 
onderwater-uitgebreide ontwikkelings- fase van den reeds in de Middeleeuwen gebruikte 
afsluitketting. Somtijds zijn deze netten tevens voorzien van mijnen; anders worden zij bewaakt door 
met dieptebommen uitgeruste bewakingsvaartuigen. Daarnaast worden voor hetzelfde doel gebezigd 
de anti-torpedonetten, een soort maliënkolders van dubbele stalen ringen, met derhalve aanmerkelijk 
nauwere mazen. Het ontbreken van een dergelijke versperring (welke bevestigd is aan boeien of 
blazen van groot formaat) is wellicht oorzaak geweest van het doordringen van een Duitse 
onderzeeboot in de baai van Scapa Flow, gevolgd door het torpederen van de „Royal Oak” (14 Okt. 
’39). 
Bewapende Koopvaarders Reeds in den oorlog van 1914— 1918 heeft men zeer spoedig voor het 
bestrijden der „stalen haaien” zijn toevlucht genomen tot het bewapenen van koopvaarders, 
voornamelijk met een enkel stuk geschut op voor en achtersteven. In dit verband zij opgemerkt, dat 
inderdaad somtijds de waterdichte schotten tussen de diverse ruimen 
het behoud van getorpedeerde koopvaarders zijn geweest. Vrijwel 
tezelfdertijd werden de hulp 
Kruisers  in gebruik genomen. Zij missen evenwel de zoo belangrijke 
pantsering en zijn dus uiteraard zeer kwetsbaar. Bekend zijn de Q-ships 
uit 1914-1918, als onbewapende koopvaarders vermomde hulp-
oorlogsschepen, wier plotseling uit het dek oprijzende kanons menige 
onderzeeboot onaangename verrassingen hebben bezorgd vóór de 
afkondiging der onbeperkte duikbootoorlog. 
Onderzeebootjagers en dieptebommen 
Daarnaast heeft men eveneens in den vorigen wereldoorlog gezocht 
naar een gespecialiseerd vaartuig voor bestrijding van onderzeeboten. 
De Italiaanse marine gebruikte daartoe in 1917 reeds motorboten, 
bewapend met mitrailleurs. Hier klemt evenwel weer de geringe 
actieradius. Daarom bezigde de Britse vloot in 1914-1918 en 
aanvankelijk óók in deze oorlog voor dit doel torpedojagers, uitgerust 
met de thans zoo populair geworden „asemmers” , alias dieptebommen 
(zie afb. 3). Het zijn „tonnen” van 100 k 200 kg, welke afgesteld kunnen 
worden om op ’n bepaalde diepte te exploderen 1). Zij w orden 
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gelanceerd met behulp van een soort glijbaan 2) aan den achtersteven of met behulp van een 
lanceerinrichting, die met samengeperste lucht of kruit de dieptebom (niet de losse houder) afschiet 
en plm. 80 m ver wegwerpt (afb. 4). Deze dieptebom, die ook reeds in den vorigen wereldoorlog het 
licht zag, is het wapen bij uitnemendheid voor de bestrijding van onderzeeboten. Geen wonder dan 
ook, dat deze de hoofdbewapening vormt van alle onderzeebootjagers3). En vooral waar de snelheid 
der onderzeebootjagers minstens het dubbele is van die der onderzeeboten bij onderwatervaart, is de 
kans om te ontkomen aan een diepte-bombardement — zoals afb. die weergeeft — voor 
onderzeeboten zeer gering. Dit is dan ook één van de oorzaken dat onderzeeboten na een aanval bij 
nacht, menigmaal spoedig boven water komen om aldus sneller zich van eventuele achtervolgers te 
kunnen ontdoen. Ook al is dit niet zonder gevaar! In Januari 1941 werden de eerste bijzonderheden 
bekend aangaande een nieuw soort onderzeebootbestrijding- schip: de „korvet”. Er werd van gezegd, 
dat zij kleiner waren dan torpedojagers, 50 koppen bemanning voerden, geschut (één a twee stukken 
10,2 cm plus enige mitrailleurs a.1.) aan boord hadden, dienden voor konvooibescherming en aan 
den lopende band werden aangemaakt. Tóch was de Engelse korvet — er is ook een Nederlandsch 
korvet „Johan Maurits van Nassau” in de vaart gebracht naar ’t zelfde model — niet anders dan een 
verbetering van vorige typen onderzeebootjagers. Want reeds in 1939 kenden Engelse, Italiaanse, 
Japanse (booten van 300 ton) en Franse marines, vertegenwoordigers van deze categorie. De Franse 
„Chasseurs sous-marins” waren 150 ton en voerden 1 kanon 7,5 cm semiautomatisch en mitrailleurs. 
De voor Nederland in 1940 geprojecteerde 6 onderzeebootjagers maten 395 ton, hadden een 24 
mijlssnelheid en was — behalve met „dieptebommen” — bewapend met mitrailleurs. Maar de Engelse 
booten van 1941 kenmerken zich voornamelijk door hun grootte (800 ton), wat wellicht aan hun 
zeewaardigheid ten goede kwam. De snelheid was kleiner dan die der „onze” (17 mijl). Zij zijn een 
ware schrik geworden voor de Duitse U-booten, die zij als onverschrokken-„fox-terriers” vervolgden en 
geen moment van rust gunden1). Het moet dan ook voor een groot deel op rekening van deze 
dappere „konvooien” geschreven worden, dat in Mei 1943 door de Geallieerden 30 U-booten 
vernietigd werden (een record) en dat zomer 1944 de stemming onder het personeel van de Duitse 
onderzeevloot dermate gedemoraliseerd was, door de hoge verliezen, dat er reeds geruchten liepen 
over dienstweigering op U-boot- bases in Noorwegen. Geen wonder, wanneer door een enkel konvooi 
reeds in luttele dagen 6 U-booten vernietigd werden, zoals de Amerikaanse commandant van de 
kustwachtkotter annex duikboot- jager, James Hirschfield beschreef in een belangwekkende Marine 
schets. Dit doet ons nog een enkele blik werpen op de afweertactiek der konvooien; maar niet, dan na 
nog twee uiterst voorname hulpinstrumenten voor de duikbootbestrijding gememoreerd te hebben: het 
luisterapparaat, dat zelfs in rust verkerende onderzeeboten op 500 m signaleert en — voor de afweer 
bij schemering of bij nacht: de lichtkogel, de kunstmatige maan! 
Afweer Tactiek  
Bekend was reeds lang het varen in konvooi in brede formatie, ruim verspreid en in zigzag koers, met 
escorte- vaartuigen aan de buitenzijden (zie afb. 6). Mede door de grootere snelheid van de escorte-
vaartuigen t.a.v. de koopvaarders, zullen vooral deze convoyeurs al zigzaggend het water rondom het 

konvooi afzoeken. Maar de actie der escorte- vaartuigen heeft zich tegenwoordig tot een zeer ruim 
zeegebied rondom het konvooi uitgebreid. Dit is vooral te danken aan de hulp van vliegtuigen bij het  
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opsporen van onderzeeboten. Zoo kan het meermalen gebeuren, dat de escortes zich 40 km van het 
konvooi verwijderen, om onderweg zijnde onderzeeboten op te vangen en te verrassen — vaak bij 
boven watervaart! Voor de afweer van onderwater varende onderzeeboten daarentegen is vooral het 
reeds gememoreerde geluidsapparaat van onschatbare waarde. Voorts moet bij de afweer van 
rechtstreekse aanvallen van een „school” onderzeeboten op een konvooi bovenal ertegen gewaakt 
worden, dat de vijand niet zijn doel bereikt door schepen van het konvooi te isoleren. Schemering en 
nacht zijn de kwetsbaarste ogenblikken; want dank zij de goede afweermiddelen van de 
tegenwoordige konvooien, schuwen de onderzeeboten het daglicht. — Waar het tenslotte bovenal op 
aankomt is: waakzaamheid en snel handelen. Bovendien gebeurt het wel eens, dat de jacht makende 
escortevaartuigen hun prooi door rammen tot zinken brengen. Bekend is het rammen van Duitse 
onderzeeboten door ’n Engelse trawler en door de Amerikaanse kustwachtkotter „Campbell” ; maar... 
dit is een soort noodmiddel, wat menigmaal gaat ten koste van belangrijke eigen averij. 
Vliegtuigen Reeds uit de wereldoorlog is het in den strijd werpen van vliegtuigen bij de bestrijding van 
onderzeeboten met succes toegepast. Zoo werd zomer 1918 de Engelse onderzeeboot C-25 in de 
Theems- monding het slachtoffer van de bomaanvallen van een in Zeebrugge gestationeerd 
escadrille watervliegtuigen. Ook de tweede wereldoorlog kent deze bestrijdingswijze. Bekend is het 
optreden van de Britse Sunderlandvliegboten 5) voor dit doel; in 1943 bracht één dezer booten in de 
Golf van Biskaje een drietal U-booten met bomtreffers tot zinken! Maar daarnaast wordt ’t vliegtuig 
vooral gebruikt voor de opsporing van onderzeeboten langs de grote zeevaartroutes. Hiertoe werden 
in 1944 aan vele konvooien kleine aircraftcarriers toegevoegd. Voorts werd in Amerika voor de 
bescherming van konvooien in ’t zelfde jaar een begin gemaakt met de aanmaak van een serie 
hefschroefvliegtuigen (hélicoptères), fabricaat Sikorsky. Zou dit vliegtuigtype aan de verwachtingen 
beantwoorden, dan betekent dit tevens een aanzienlijk minder kostbare en minder grote uitvoering der 
vliegtuigdragers. Doch haar grootste rendement verkrijgt het vliegtuig-ter-bescherming-van-
konvooien, eerst wanneer het ten nauwste samenwerkt met de escorterende zee- strijdkrachten. 
Evenwel.. . verkenning van onderwater- varende onderzeeboten door vliegtuigen is sterk aan de 
weersgesteldheid gebonden. Want zij vereist vooral helder weer en kalm water, zonder schuim- 
vorming. Eerst wanneer aan deze voorwaarden voldaan kan worden, kan ook de opsporing van — 
zelfs vrij diep — onder de oppervlakte varende onderzeeboten met succes bekroond worden. Sinds 
December 1944 is daarnaast nog bekend geworden, dat Britse vliegtuigen van de Coastal Command 
waren uitgerust met een 5,7 cm snelvuurkanon, welks granaten pantserplaten van 12,5 cm dikte 
doorboren, en dat derhalve een nieuw succesvol wapen is gebleken bij de bestrijding van 
onderzeeboten. Niet alleen voor de bescherming van konvooien heeft ’t vliegtuig zijn bruikbaarheid 
bewezen, maar ook door de „preventieve beveiliging” der konvooi- wegen door zware 
bombardementen (met bommen van 600 kg) op de zwaar gebetonneerde onderzeeboot-boxen. Uit 
eigen land zijn bekend de bombardementen, voor dit doel uitgevoerd op IJmuiden. En daarnaast niet 
minder de vernietiging van werven en fabrieken, waar respectievelijk onderzeeboten en hun 
onderdelen vervaardigd worden. Zoo is de bestrijding van het onderzeeboten gevaar, met name in de 
laatste wereldoorlog, uitgegroeid tot een zeer omvangrijk apparaat, waarbij wel het meest frappante 
feit is geweest, dat zij geleid heeft tot een zeer nauwe en harmonische samenwerking tussen vloot en 
luchtwapen.  
 
Bron: Onze Marine 1945 
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OPROEP éééOPROEPééééOPROEPéééééééOPROEP 

 

Waar is Willem Klaas Piet?  

 
 

Inleiding  

Laat ik me even voorstellen, mijn naam is Joop Piet, 57 jaar, geboren in Den Helder en 

sinds mijn tiende wonende in Hengelo (O.)  

Mijn grootvader, Willem Klaas Piet, was schipper op het marineschip Hr. Ms. Evertsen 

tijdens de Slag op de Javazee. Op 1 maart 1942 om 02.00 uur is hij zwaargewond geraa kt 

toen het schip werd aangevallen door de Japanners. Het schip strandde op Sebuku Besar. 

In de loop van de middag is hij overleden en hebben zijn kameraden hem in een 

provisorisch graf begraven. Mijn ultieme doel is om hem te laten herbegraven op het 

erev eld Kembang Kuning in Indonesië waar enkele van zijn kameraden liggen.  

Dit is zijn verhaal  

Willem Klaas Piet  wordt geboren in Amsterdam op donderdag 14 oktober 1897 in 

Amsterdam . Hij is het tweede en tevens laatste kind van Klaas Piet, slager en agent van 

de politie (16 juli 1866 ï 7 april 1904) en Geesje Visser (3 september 1868 ï 16 januari 

1951)  

Na zich netjes te hebben verloofd é 

  

Verlovingsfoto Willem Klaas Piet  

 

é is hij op 30- jarige leeftijd op 25 maart 1927 getrouwd met de dan 23 - jarige Elisabeth 

Jacoba Coppens.  
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1927: t rouwfoto  Willem Klaas Piet  

 

Ruim twee jaar later is Willem Klaas kwartiermeester en wordt hij op 31 - jarige leeftijd op 

17 juli 1929 vader van Johan Philip Piet.  

In 1935 besloten ze om zich te vestigen in Nederlands - Indië.  

  

1935: d e uitreis naar Nederlands - Indië  
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1937: Familiefoto  n.a.v. een bevordering van Willem Klaas Piet  

 

In de tweede helft van februari 1942 bereidde Japan een landing voor op Java, het 

belangrijkste eiland van  Nederlands - Indië . Op 27 februari verliet een gemeenschappelijke 

Amerikaanse -Britse -Nederlandse -Australische zeemacht onder leiding van  admiraal  Karel 

Doorman  Soerabaja  om de Japanse invasievloot te onderscheppen.  

 

De eerste zeeslag vond plaats in de  Javazee , waarbij bijna alle geallieerde schepen tot 

zinken werden gebracht of op de vlucht sloegen.  

De HMAS Perth  en USS  Houston  trokken  zich beide terug naar  Tanjung Priok , de 

belangrijkste haven van de Nederlands - Indisc he hoofdstad  Batavia (nu Jakarta) . Daar 

kwamen zij op 28 februari aan.  

De HMAS Perth kregen later op de dag de order om in gezelschap met de USS Houston en 

de Nederlandse torpedobootjager Hr. Ms. Evertsen via de Straat Soenda naar  de haven -  

Tjilatjap  te Cilacap  aan de zuidkust van Java  te gaan .  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Indi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Admiraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soerabaja
https://nl.wikipedia.org/wiki/Javazee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cilacap_(regentschap)
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Torpedobootjager Hr. Ms. Evertsen  

De Nederlandse  torpedobootjager  Hr.  Ms. Evertsen was op 1 december 1941 in dienst 

gesteld en slechts enkele dagen later brak de oorlog uit in Nederlands - Indië. Daarom was 

de Hr. Ms. Everts en niet ingedeeld in het smaldeel dat Nederlands - Indië moest verdedigen. 

De bemanning was nog te kort aan boord om een goede eenheid te zijn. Hr. Ms Evertsen 

werd vooral ingezet om konvooidiensten uit te voeren.  

In het begin van de oorlog was het voor de Hr. Ms. Evertsen 'een rustige tijd'. Ze merkten 

eigenlijk weinig van de oorlog. Echter vanaf februari 1942 waren er luchtbombardementen. 

Eenmaal aan wal om olie te laden kreeg men er mee te maken, maar op zee hebben ze 

nooit iets meegemaakt.  

 Torpedobootja ger Hr. Ms. Evertsen  

De Hr. Ms. Evertsen  hadden hun krachten ondertussen gebundeld met het Westen in de 

richting van de Straat Banka. Hij ging terug naar Tanjung Priok om op orders te wachten, 

hij zag de HMAS Perth  en USS  Houston  gaan en kreeg  van HMAS Perth de opdracht om 

een kilometer voor hem te gaan staan. Echter beschikte de Hr. Ms. Evertsen niet over 

voldoende vermogen in de motor en kon hij niet volgen en moest een uur later (20.00 

uur) vertrekken.  

De Hr. Ms. Evertsen ontving hiervoor officieel de orders van Conrad Helfrich ( commandant 

der  Zeemacht in Nederlands - Indië )  om HMAS Perth  en USS  Houston t e begeleiden , maa r 

op de weg naar de Straat Soenda,  een zeestraat tussen Java en Sumatra,  vond hij geen 

van beiden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Torpedobootjager
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeemacht_in_Nederlands-Indi%C3%AB
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/HNLMS_Evertsen_SLV_Green.jpg
http://onzevloot.weebly.com/uploads/1/4/1/3/14135904/4429915_orig.jpg
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 Torpedobootjager Hr. Ms. Evertsen  

De HMAS Perth  en USS  Houston  hadden de haven Tanjung Priok  rond 19 .00 uur  al verlaten 

en stonden onder commando van  Hector Waller , de kapitein van de  HMAS Perth . Hij kreeg 

het commando omdat hij  ouder was dan zijn Amerikaanse collega  Albert Harold Rooks , 

kapitein van de  USS Houston . De enige schepen die zij verwachtten tegen te komen waren 

Australische korvetten die in en in de omgeving van de Straat van Soenda aan het 

patrouilleren waren.  

Tegen 22 .00 uur  stuitten de HMAS Perth  en USS  Houston  op de  Japanse invasievloot 

(meer dan 50 schepen) die bezig was aan land te gaan in de  Baai van Bantam  ten 

noordwesten van Java.   

De twee kruisers volgden een koers zo dicht mogelijk bij de Java -kust met  HMAS Perth 

als  leider.  Babi Island werd waargenomen op de stuurboord -straal op 1,5 mijl afstand om 

22:45 uur.   

Omstreeks 23.00 uur werden de geallieerde s chepen als eerste gesignaleerd door de 

patrouillerende Fubuki, een Japanse torpedobootjager, die hen voorzichtig volgde. Om 

23.06 uur, toen de geallieerde schepen ongeveer halverwege de monding van de Baai van 

Bantam waren, bemerkte de HMAS Perth op 0,8 ki lometer afstand vooruit bij St. Nicolas 

Punt het schip op. Eerst dacht men dat het hier een Australische korvet betrof, maar toen 

de bemanning van het vijandelijke schip merkte dat ze was gezien gaf ze signalen, vuurde 

negen lange Lance type 93 torpedo's e n deed het schip toen snel wegvaren. Het schip 

werd toen door de geallieerde manschappen al snel herkend als een Japanse 

torpedobootjager (waarschijnlijk de Harukaze). Waller rapporteerde deze ontmoeting en 

gaf het bevel om het vuur te openen.  

Na een hevig  gevecht dat eindigde na middernacht zonken beide geallieerde kruisers.  

696 man aan boord van de  USS Houston  vonden de dood, terwijl 369 werden gered. Van 

de HMAS Perth  overleefden 375 man het zeegevecht niet, tegen 307 overlevenden.  

Beide kapiteins werde n gedood. Rooks kreeg postuum de  Medal of Honor . Aan Japanse 

zijde viel het dodental mee. Slechts tien Japanners verloren het leven.  

Het zeegevecht was nog in volle gang toen de  Hr. Ms. Evertsen  na enkele uren ter plekke 

arriveerde. De kapitein besloot niet mee te doen aan de strijd en probeerde de slagschepen 

voorbij te steken om via de Sumatrawal en  de Straat Soenda in de Indische Oceaan te 

komen.  Alles ging goed totdat ,  na het passeren van het eilandje Dwars in de Weg onder 

de Java wal, dacht dat ze de HMAS Perth  en USS  Houston  zage n, maar het bleken twee 

Japanse torpedobootjagers, een van hen zette een zoeklicht aan  en opende het vuur op 

de Hr. Ms. Evertsen.  

Door snel manoeuvreren en het leggen van een nevelscherm wist de Nederland se jager 

de belagers van zich af te schudden.  Na het passeren van de eilanden Seboekoe en Sebesi 

kreeg de Hr. Ms. Evertsen opnieuw zicht op de Japanse torpedojagers Murakumo en 

Shirakumo die terstond het vuur openden. De Hr. Ms. Evertsen kreeg de volle laa g over 

zich heen, 7 hits in een korte tijd. Het vuurleidingssysteem was beschadigd en het werd 

onbestuurbaar .  

En aan boord van de Hr. Ms. Evertsen gebeurde helemaal niets . Er werd niet 

terug geschoten , misschien in de wetenschap dat er niets te winnen viel maar ook omdat 

de bemanning nog te ongeoefend was.  

http://onzevloot.weebly.com/uploads/1/4/1/3/14135904/9519999_orig.jpg
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Er ontstond brand op het voor -  en achterschip.  De brandweerlieden konden de brand op 

het achtersteven niet doven.  

Sergeant -geschutmaker J.C. Borst kwam bij dit alles direct om het leven  en kreeg later  

een zeemansgraf , terwijl zowel schipper Willem Klaas Piet, als stoker H. Koopman 

levensgevaarlijk werden gewond.  

De commandant meende dat het niet verantwoord was een nachtgevecht aan te gaan en 

zette de Hr. Ms. Evertsen tussen Seboekoe Besar en Seboekoe  Ketjil om 01.30 uur aan de 

grond, waarna de hele bemanning  (149 personen) , met uitzondering van wijlen sergeant 

Borst, op het grootste eiland aan wal ging.  

Er werden zoveel mogelijk voedings -  en geneesmiddelen meegenomen. Op de dagwacht 

(4.00 ï 8.00 uur)  van 1 maart bereikte de brand de  bergplaats van de  achtermunitie -

bergplaats. Deze explodeerde en daarbij werd het achterschip weggeslagen.  

           

 

De gestrande Hr. Ms. Evertsen  

Aan de wal overleden al spoedig schipper Willem Klaas Piet (rond 14.00 uur) en stoker 

Koopman aan hun verwondingen. Zij werden nabij het strand begraven.  

De Off. M.S.D. III (w.g.) J.E. Zietse  meldt na de oorlog op 27 -11 -1945  aan de weduwe 

van Willem Klaas Piet: het sch ip werd brandende door den Comma ndant op het droge 

gezet op het eiland Sebo ekoe. Toen de M.K. bedankt was en ik mij naar boven kon 

begeven, zag ik de ziekenverpleger bezig met het verbinden van het rechter been v an den 

schipper, hetwelk bijna geheel afgeschoten was.  De schipper was den eerste, die met den 

Stoker II z/m/H. Koopman stbbn. 9493 Z in den sloep werd geheschen en in veiligheid aan 

den wal gebracht. Aan den wal kreeg den schipper nog alle noodige en moge lijke 

behandelingen van den ziekenverpleger uit de beperkte voorraad medi cijnen en 

geneesmiddelen, doch h et mocht niet baten en de schipper overleed in de loop van den 

middag. (Notitie van Joop Piet: in een ander rapport stond dat de schipper wel blij moet  

zijn geweest met zijn overlijden i.v.m. de helse pi j nen van de afgelopen 12 uur)  De 

schipper Willem Klaas Piet werd in het bijzijn van o.a. den Commandant en het Hoofd 

Machinekamer Kraal op het strand begraven.  

Op 7 december 1945 meldt de wnd. Commandant der Zeemacht in Nederlandsch - Indië, 

Namens dezen: het Hoofd van het Bureau Personeel, De Kapitein Luitena nt ter Zee :  

In de loop van den middag is het stoffelijk overschot in het bijzijn van de gehele bemanning 

op  het strand te Seboekoe Br. begraven; de Commandant, wijlen de Luitenant ter Zee der 
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1ste klasse, W.M. de Vries, heeft bij de plechtigheid een korte toespraak gehouden en zoo 

werd de laatste eer gebracht aan een man, die gedurende zijn leven zijn beste kra chten 

had ge gev en voor de Koninklijke Marine e n in dien nacht het grootste offer gebracht, wat 

een mens kan brengen.  

 

Het lot van de bemanning  

 

De bemanning trok in een leegstaande kampong op het eiland ten einde de komende 

gebeurtenissen af te wachten.  Een zevental Europese opvarenden van de Evertsen 

probeerde een goed heenkomen te zoeken. Zij splitsten zich op 3 maart in twee groepjes. 

Elk groepje vertrok in een zeilprauw om te proberen Java te bereiken.  

Het ene groepje bestond uit de luitenants ter zee J.G. Colijn en P. Groustra, alsmede 

majoor -machinist A. de Heer. Van hen is nooit meer iets vernomen.  

Het tweede groepje, bestaande uit sergeant -machinist J.G.A. van Kordelaar en de 

matrozen J. Eleveld, A. Stücken en Th.E. Wiggers, heeft in eerste instant ie getracht de 

Sumatrawal te bereiken. Door ontberingen en longontsteking stierven Van 

Kordelaar,  Eleveld en Wiggers binnen enkele weken, terwijl Stücken krijgsgevangen werd 

gemaakt.  

Op 8 maart kregen de achtergebleven bemanningsleden bij monde van een Su matraan 

bericht dat zij zich de volgende dag aan de Japanners moesten overgeven. Een aantal 

Indo -Europese en inheemse bemanningsleden maakte zich daarop uit de voeten.  

Op 9 en 10 maart begaven de resterende opvarenden van de Hr. Ms. Evertsen zich met 

de m otorsloep en de whaleboot naar de Sumatrawal (Radjabasa), waar de Japanners hen 

stonden op te wachten en formeel krijgsgevangen maakten. Met vrachtwagens werden zij 

overgebracht naar de gevangenis van Tandjong Karang op Zuid -Sumatra. Daar overleed 

op 25 ma art door onbekende oorzaak de commandant van de Hr. Ms. Evertsen, luitenant 

ter zee W.M. de Vries. Intussen waren de nog overgebleven Indonesische 

bemanningsleden door de Japanners in vrijheid gesteld.   

 

Mijn verzoek  
In 2005 kwam ik in contact met een van de overlevenden, namelijk de heer Jan Roelse.  

Hij vertelde me dat Willem Klaas Piet en H. Koopman inderdaad, zoals de officiële lezingen 

weergeven, in eerste instantie op het strand begraven waren, echter de volgende dag bij 

eb weer tevoorschijn waren gekomen. Geprobeerd werd om ze op het eiland te begraven, 

maar door de aanwezigheid van wilde honden hebben ze hiervan afgezien. Uiteindelijk zijn 

ze bij een riviertje of stroompje onder een hoeveelheid keien gelegd voor hun laatste 

rust plaats.  

Ook vertelde Jan Roelse dat familie van H. Koopman na de oorlog bij de graven van Willem 

Klaas Piet en H. Koopman zijn geweest en hier fotoôs van hebben gemaakt. 

Ondertussen is in 2011 de heer Jan Roelse overleden en ben ik door een laptopwissel 

al lerlei belangrijke informatie kwijtgeraakt.  

Graag kom ik in contact met mensen die meer informatie kunnen geven over de exacte 

locatie van het graf of iets weten van de mensen die het graf hebben gefotografeerd.  

Mijn emailadres: jp.piet@hotmail.com  
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Pla quette op ereveld Kembang Kuning in Soerabaja  

 

 

 

 

 

 

 

 


